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Kerkdiensten
Zondag 1 Oktober 10.00 uur
Israelzondag
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. L. Engelfriet | Bennekom
Ouderling van Dienst: Anne Krijger
Organist: Piet Nijenhuis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk en Israël
Kerktaxi: mevr. R. Pfeiffer - 026 334 04 09
Zondag 8 Oktober 10.00 uur
ZWO
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. J.M. de Jong | Doorwerth
Ouderling van Dienst: Susan Cleveringa
Organist: Teun van de Steeg
1e Collecte: Kerken in Syrië (zie ook p.6)
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: mevr. A. Rodermond - 26 334 22 39
Zondag 15 Oktober 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Mw. ds. M. van Zoest | Zetten
Ouderling van Dienst: Ina Roelofsen
Organist: Piet Nijenhuis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: mevr. L. Licht - 0317 31 87 27

Zondag 29 Oktober 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. J.M. de Jong | Doorwerth
Ouderling van Dienst: Teus de Vries
Organist: Iete van Voornveld
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: mevr. C. van der Made - 06 10151007

Zondag 22 Oktober 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. K.A.E. de Waard | Doorwerth
Ouderling van Dienst: Bart Jan Modderman Jansen
Organist: Teun van de Steeg
1e Collecte: Werelddiaconaat-Vrouwen op Papua (p7)
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: dhr. T. de Zwart - 026 334 29 11

Colofon
Kopij voor November 2023: 
Vóór maandag  
23 Oktober 12.00 uur 
Redactie PGDH 
Chopinlaan 79, 
6865 EX Doorwerth 
Maar liever nog per e-mail naar 
redactie@ontmoetingskerk-
doorwerth.nl 
Verschijningsdatum 
1 November 2023

Het Kerkblad wordt aan alle 
gemeenteleden toegezonden. 
Wilt u bijdragen in de kosten van 
het Kerkblad dan kunt u een bedrag 
overmaken naar bankrekening: 
NL85 RABO 037 37 11 395 onder 
vermelding van Kerkblad. 
Richtbedrag is € 15,- voor 2023. 
Belangstellenden kunnen zich 
voor dit bedrag op het Kerkblad 
abonneren. 
Voor een postabonnement vragen 
wij € 35,- in verband met de 
portokosten. 
Het Kerkblad is ook te lezen op de 
website van de Ontmoetingskerk: 
www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Overzicht bankrekeningen 
Protestantse Gemeente Doorwerth-
Heveadorp

Voor bijdragen tgv Kerkbalans, 
Kerkblad, solidariteitsbijdrage, 
verjaardagsfonds, etc.
NL85 RABO 037 37 11 395

Voor aanschaf collectebonnen
NL10 RABO 037 37 11 387

Diaconie Protestantse Gemeente 
Doorwerth-Heveadorp
NL21 RABO 037 37 36 797 

Werkgroep Jeugd
NL10 RABO 037 37 11 387
Onder vermelding: werkgroep Jeugd

Werkgroep ZWO Protestantse 
Gemeente Doorwerth-Heveadorp
NL37 RABO 037 37 36 800

Zaterdag 21 Oktober 11.00 uur
Doorwerthese Gemeenschap (RK)
Dienst verzorgd door De Schakel
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Overdenking: Aart Arie Jansen Modderman
Pianist: Joep Stappers
Thema: Ieders Talent
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Predikant 
Ds. Martin de Jong, 06-49840712, 
predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 
Pastoraal spreekuur 
Telefonisch en digitaal woensdag 8.30-9.00 uur 
 06-49840712 
 predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Pastoraatstelefoon 
 026-3333979 keuze 1 (de hele dag bereikbaar) 

Kerkenraad 
Scriba 
 scriba@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter dhr. Bert Veldhuis, 
 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Diaconie 
Secretaris dhr. Henk Gerritsen, 
 diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth

Kerkelijk Bureau is open op woensdag: 
20 september 2023 van 14.00-16.00 uur 
 kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 026-3333979 keuze 4 (openingsuren) 

Kerkgebouw 
Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth, 
026-3333979 keuze 2 

Verhuur 
 026-3333979 keuze 3 

Koster (groep) 
 beheerder@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Website 
 www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Facebook 
 www.facebook.com/ontmoetingskerkdoorwerth

Redactie Ontmoetingskerk 
 redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
Voor alle kopij voor Kerkblad, Website en FB 

Webbeheerder 
Dhr. Gerard van der Kooij 
 webbeheer@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

De Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp is 
een ANBI gemeente 

Voor informatie over de fiscale voordelen hiervan 
kunt u contact opnemen met de Kerkrentmeesters: 
 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

ANBI RSIN/Fiscaal nummer kerk: 803442968                 
ANBI RSIN/Fiscaal nummer diaconie: 824127419
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Van de redactie
Dit kleine bericht schrijven we in de laatste dagen van de zomer. 
Het is nog volop lekker weer buiten en veel bloemen doen hun 
uiterste best om nog te bloeien.

Zijn zojuist teruggekeerd van het fruitplukbedrijf in Groessen 
(achter Duiven), waar je zelf appels, peren en aardbeien kunt 
plukken, uiteraard tegen betaling.

De 3e editie van de zomerweek was inmiddels ook ten einde 
gekomen; we zijn volop de onderdelen van ons aanbod aan het 
evalueren. Of er een vervolg komt, ligt o.a. aan financien en ons 
enthousiasme om het weer in de planning te zetten.  

Vanaf deze uitgave is Dhr. Gerard van der Kooij ons 4e redactielid van het kerkblad.

uit de Kerkenraad 
Scriba 
Zoals ik na de prachtige dienst op startzondag al aangaf is Hiske Huitema gestopt als scriba. 
Mijn woorden van dank kwamen uit mijn hart en hierbij wil ik Hiske nogmaals hartelijk danken 
voor haar tomeloze inzet voor de gemeente!

Susan Cleveringa is waarnemend scriba tot 1 november. Daarna zal Gerard van der Kooij 
dit overnemen. Vooralsnog in de rol van adviseur/secretaris van de kerkenraad met het 
takenpakket van scriba.  
Gerard zal tevens de verbindende schakel zijn tussen de kerkenraad en het college van 
kerkrentmeesters. 
Synchroon hieraan gaan we het pad bewandelen dat zal leiden tot de situatie waarin we 
Gerard in de eredienst bevestigen als scriba. 

Huis van Ontmoeting – verbouwing 
Door vakanties van diverse betrokkenen heeft dit proces enige tijd stil gelegen. Op korte 
termijn komt de bouwcommissie bij elkaar om een volgorde te bepalen van de werkzaamheden 
voor de verbouwing. We houden u, jullie op de hoogte. 

Namens de kerkenraad, Teus de Vries

Adventsproject 2023 voorbereiden
na de Zomerweek en de Startzondag wordt het tijd om ons langzaam maar zeker naar de 
kerst te wenden. Vanaf 3 december start de adventstijd. Traditiegetrouw willen wij een aantal 
adventsacties op touw zetten, zo mogelijk met de katholieke gemeenschap.
Het thema voor dit jaar is ‘Ga mee’. We denken aan de volgende acties: contact met de 
individuele leden van onze gemeenschappen, ondersteuning van een actueel project en een actie, 
waar we elkaar tegenkomen en laten delen in onze bezieling. Vorig jaar hebben we zo een heus 
kerstdiner voor 40 personen georganiseerd.

Op woensdagavond 18 oktober vanaf 19.30 uur willen we bij elkaar komen in de Ontmoetingskerk. 
Naast afgevaardigden van de werkgroepen zijn ook belangstellenden van harte welkom.
Informatie en opgave bij ds Martin de Jong: jong.martinde@gmail.com.

Inspiratie voor mogelijke activiteiten en projecten kun je vast vinden op 
https://protestantsekerk.nl/thema/kerst/
									         Hartelijke groet, Martin de Jong



5

Nieuws: Vorming en Toerusting en Jeugd
Heimwee naar de Zomerweek
Heimwee is een vreemd fenomeen. Het kan zich aandienen in verschillende vormen en 
gradaties; het heeft een wat weemoedige en melancholische kant, maar hoeft niet altijd een 
negatieve oorzaak te hebben. De oorzaak is vaak  het (terug) verlangen naar dierbaren en fijne 
gebeurtenissen. Heimwee heeft sterk te maken met verlangen naar het vertrouwde. Heimwee  
kan ook pijnlijk en verdrietig zijn.  Heimwee kan sluimerend op de achtergrond aanwezig zijn 
of zich heftig manifesteren; voor een korte periode of misschien wel gedurende je hele leven, 
afhankelijk van de oorzaak en de omstandigheden.  Door heimwee kun je overvallen worden 
en het kan je doen en laten gaan beheersen als de oorzaak niet (meteen) weggenomen kan 
worden.
Ik kom hierop, omdat een collega van mij tijdens haar drieweekse reis door Thailand en Vietnam 
deze zomer, overvallen werd door heimwee en er echt tegen heeft moeten vechten om toch 
nog van haar reis te kunnen genieten. Maar,  zei ze bij terugkomst: ’ik ben me erdoor bewust 
geworden dat ik heel dankbaar ben voor wat ik heb en voor de mensen in mijn directe omgeving 
en dat ik meer tijd ga investeren om hier nog meer van te gaan genieten’.  Ze kon  positief op 
deze ervaring terugkijken én vooruitkijken. 
 Nu naar de Zomerweek. Tijdens de Zomerweek heb ik , samen met alle mensen die er waren, 
enorm genoten.  Van elkaar, van de blijde gezichten, de vrolijke energieke stemming, de grote 
bereidwilligheid van mensen om het organisatorisch goed te laten verlopen, de korte, vrolijke 
gesprekjes en de diepere gesprekken, maar vooral ook van de enorme positieve, harmonische 
golf energie die de hele week voelbaar aanwezig was bij welke activiteit ook. Een week lang heb 
ik me daardoor gevoed gevoeld. En ik weet dat dat bij veel meer mensen ook zo was.  En dan 
is het weer maandag,  ‘the day after’ en valt het opeens weg. Alle opgedane ervaringen trillen 
nog na en neem je met je mee en je geniet er nog van na.  Maar, er was ook een onbestemd 
ander gevoel.  Ik kon het eerst niet goed benoemen, maar ik ben er nu achter. Ik vind het 
ook een beetje gênant  om het nu hardop te benoemen, maar ik doe het toch maar: het is 
toch echt een beetje heimwee. Heimwee in de weemoedige, maar positieve vorm. In de vorm 
van het verlangen naar iets heel fijns. En  de ervaring van dankbaarheid. Dankbaar voor dat 
wat we met elkaar beleefd hebben en elkaar gegeven hebben.  En dat ik er heel graag in wil 
investeren om deze positieve manier van gemeenschap zijn met mensen van binnen en buiten 
onze geloofsgemeenschappen,  met elkaar  vast te houden en uit te breiden.   Dat gevoel, dat 
verlangen,  neem ik met me mee en zal sluimerend aanwezig zijn tot de volgende Zomerweek of 
…… misschien wel voor een kortere tijd… tot de start van het Huis van Ontmoeting!

Susan Cleveringa, ouderling Vorming en Toerusting

ZUINIG MET WATER : 

Wie tandenpoetst met de kraan open verbruikt jaarlijks  
12.000 liter water! Tip : doe de kraan tussendoor steeds dicht !
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Noodhulp aardbeving Syrië
Talloze huizen zijn onbewoonbaar, veel 
inwoners zijn afhankelijk van voedselhulp: ook 
drie maanden na de aardbevingen is Syrië 
nog ontredderd. Met hulp van Kerk in Actie 
blijven kerken onverminderd hulp bieden. “We 
voelen ons verantwoordelijk om er te zijn in de 
enorme nood.”
“Je kunt wel stellen dat we nog altijd met een 
noodsituatie te maken”, verzucht ds. Harout 
Selimian uit Aleppo. Drie maanden na de 
verwoestende aardbevingen die vooral in het 
noorden van Syrië veel schade veroorzaakten, 
is de situatie nog niet veel beter geworden. 
In Noordwest-Syrië zijn 11.000 gezinnen hun 
huis kwijtgeraakt en de overstromingen in 
maart maakten de situatie nog erger. Daarbij 
werden ook veel tenten van vluchtelingen en 
ontheemden weggespoeld. Er is geen uitzicht 
op een spoedige oplossing.

Speciale toestemming nodig
Dat de situatie niet snel verbetert heeft 
te maken met de zware economische crisis 
waarin Syrië verkeert. “Dat maakt alles 
extra gecompliceerd”, aldus ds. Selimian. 
“Er zijn talloze huizen onbewoonbaar, 
maar mensen hebben geen geld om de 
reparatiewerkzaamheden te betalen. 
Bouwmaterialen zijn enorm duur. Bovendien is 
speciale toestemming nodig om bijvoorbeeld 
scheuren in de muren te laten herstellen. De 
radertjes draaien hier heel langzaam.”

Kinderen krijgen 
psychosociale 
hulp na de 
aardbevingen

Heilige plicht
Ondertussen zitten hulporganisaties en kerken 
in het gebied niet stil. De afgelopen maanden 
zijn tienduizenden mensen geholpen met 
voedselpakketten, cash geld en psychosociale 
hulp om deze zware periode te overleven. 
Kerkgemeenschappen zien het als hun ‘heilige 

plicht’ om er te zijn in de enorme nood. De 
kerk van ds. Selimian helpt iedere week 500 
gezinnen met voedselpakketten. Kinderen en 
jongeren krijgen via de kerk psychosociale 
hulp om alles wat we meegemaakt hebben een 
plek te geven. “We willen voorkomen dat jonge 
mensen met een levenslang trauma blijven 
zitten”, zegt ds. Selimian.

Een tekort aan alles
Kerk in Actie verleent noodhulp in Syrië via 
Action by Churches Together (ACT), het 
wereldwijde netwerk van kerken. “In tijden 
van nood zijn de lijntjes kort en kunnen we 
via dit netwerk heel snel schakelen”, vertelt 
Dick Loendersloot, relatiebeheerder van Kerk 
in Actie voor het Midden-Oosten. “Via ACT 
helpen we kerken en andere organisaties zodat 
zij noodhulp kunnen blijven geven zolang het 
nodig is.” Een tussentijds rapport van ACT 
bevestigt de situatie zoals ds. Harout Selimian 
die ook beschrijft: er is een tekort aan alles in 
het getroffen gebied. Er zijn bijvoorbeeld geen 
of te weinig zware machines en technische 
benodigdheden om verwoeste gebouwen te 
herstellen. Veel puin ligt nog in de straten en is 
nog niet weggehaald. Ook veel scholen kunnen 
nog niet van start gaan, omdat ze óf te zwaar 
beschadigd zijn, óf als noodopvang voor 
dakloze families fungeren 

Herstel 
werkzaamheden 
na de 
aardbevingen

Op weg helpen
Ook de ouderen van 70 jaar en ouder 
krijgen speciale aandacht van de kerk. “We 
verstrekken ze medicijnen en kijken wat ze 
individueel nodig hebben. Vrijwilligers van de 
kerk bezoeken de ouderen thuis en houden 
zo een oogje in het zeil”, vertelt Ds. Selimian. 
Hij weet dat de hulpverlening voorlopig nog 
wel nodig is. “De vraag neemt nu alleen maar 

Syrische kerken bieden onverminderd hulp aan 
slachtoffers aardbeving
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toe. Mensen en gemeenschappen hebben 
gevraagd of we ze op weg kunnen helpen naar 
herstel. We voelen ons verantwoordelijk om er 
voor hen te zijn in de enorme nood.”

Hoe helpt Kerk in Actie?
Het al zo geteisterde Syrië werd getroffen door 
twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken 
vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en 

voorzien hen van maaltijden, medicijnen en 
dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in 
Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in 
Actie deze lokale kerken maximaal. Geef voor 
dit levensreddende werk!

Geef voor noodhulp Syrië

Collecte : 22 oktober 2023, Werelddiakonaat

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de  
samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg  
slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. 
Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes 
volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde 
voeding.
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Repaircafé Doorwerth
Zaterdag 7 oktober 13.00-15.30 | Start in de Ontmoetingskerk

Waardeer het, repareer het
Op deze zaterdag kunt u kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels 
of fiets laten repareren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft 
aanwezig tijdens de reparatie en drinkt gezellig een kop koffie of thee.  

Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom.

Het Repaircafé is iedere eerste zaterdag van de maand.
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680

Op adem komen
Donderdag 19 oktober 10.00-13.00 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Kom genieten van muziek, gesprekken en gezelligheid. Na het programma 
gaan we samen aan tafel voor de lunch.

Kosten: 10 euro, op de dag contant te betalen. 

Graag opgeven bij Siny van Pijkeren, tel. 06-43900522

Activiteiten Oktober

Koffie met een Oortje
Dinsdag 10 oktober 10.00-11.30 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij 
elkaar onder het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met 
elkaar te praten en er is altijd een luisterend oor. 

Vervoer Toos Snijders  026-3332700 

Bijbelkring - Ga mee… met Paulus!

Woensdag 11 oktober 15.00-16.30 uur (inloop vanaf 14.45 uur) 
Ontmoetingskerk, Doorwerth

Wie was Paulus? Wat weten we over zijn reizen, zijn brieven, zijn 
boodschap? We gaan het ontdekken door samen delen van zijn 
brieven te lezen en zijn voetstappen te volgen. Ga mee! 

De Bijbelkring is iedere tweede woensdag van de maand.

Lichtjestocht
Zaterdag 7 oktober 18.30 uur | Bernulphuskerk / Vredebergkerk / Remonstrantse kerk, 
Oosterbeek

Zie voor het programma het artikel in het Kerkblad van September. 

Start Adventsproject
Woensdag 18 oktober 19.30 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Voor meer informatie, zie het artikel op pagina 4.
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Oecumenische Middag
Woensdag 25 oktober 15.00-17.00 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Iedere vierde woensdag van de maand komen wij bij elkaar in de 
koffiezaal van de kerk voor een interessant programma of een leuke 
activiteit.

Ineke Jansen 06-17569907 Heleen Noordermeer 06-22133837

Alzheimer Café Regio Renkum
Woensdag 25 oktober 19.30, inloop vanaf 19.00 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, 
familieleden en vrienden. Iedere vierde woensdagavond van de maand 
organiseert het Alzheimer Café Regio Renkum een bijeenkomst.  

Deze keer is het thema: 
De belangrijke rol van familie bij de zorg voor mensen met dementie

Gastspreker: Carina Müller, familiebegeleider

De Indische maaltijd voor 70+
Op 26 Oktober a.s. van 16.00 tot ongeveer 18.30 uur.

Staat het al in uw agenda genoteerd?

Brief voor opgave volgt binnenkort.

Uw Diaconie

Leerhuis Oosterbeek Maandag 23 oktober 20.00 uur | de Vredebergkerk, Oosterbeek

De geschiedenis, ook de meest recente, laat een grote 
verscheidenheid aan vertalingen zien met aanzienlijke onderlinge 
verschillen. In deze bijeenkomst leggen we de vinger bij die 
verschillen en stellen de vraag welke uitgangspunten - historisch, literair, theologisch - hieraan 
ten grondslag liggen. Met Alex van Heusden.

Thee met Thema
Zondag 22 oktober 16.00-17.30 uur | Trefzaal van de Bernulphuskerk, Oosterbeek

digitale ethiek: op welke manier kunnen we de digitale wereld benutten 
zonder er zelf schade van te ondervinden? Met twee specialisten: Emily 
Daemen en Frank Verschoor. 

De volgende zondag in 2023 is 26 November.

Zie voor een overzicht van seizoen 2023-2024 de bekende gele folder.
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Als Pastoraal Diaconaal centrum de Herberg 
bieden we een plek aan mensen die uitzien 
naar een aantal weken rust en bezinning. 
Daarnaast bieden we twee keer per jaar Kom-
op-adem midweken aan en is er doorlopend de 
mogelijkheid voor een retraite midweek. Het 
werk wordt ondersteund door vrijwilligers en 
een kleine staf van professionals. Zo willen we 
als Herberg in Oosterbeek een tijdelijk huis en 
geestelijke begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden die, om wat voor reden dan 
ook, even afstand willen nemen en zich willen 
bezinnen op levensvragen. 

Binnenkort vinden er weer twee Kom-op-adem 
midweken plaats : ‘Leven met verlies’ en ‘Mijn 
familie en ik’

De Herberg biedt herstelarrangementen van 
2 tot 6 weken aan voor mensen die tot rust 
willen komen en uitzien naar nieuw perspectief. 
Als je je eenzaam, uitgeput of gespannen 
voelt of als geloofs- of zingevingsvragen je erg 
bezighouden, ben je van harte welkom. Heb je 
er weleens aan gedacht, maar twijfel je of het 
wat voor je zou zijn, bel gerust een keer tijdens 
het spreekuur. 
Naast dit herstelarrangement zijn er in 
november weer twee Kom-op-adem midweken:
- ‘Leven met verlies’ voor mensen die een 
dierbare hebben verloren (15-17 november)
- ‘Mijn familie en ik’ voor wie familierelaties 
ingewikkeld zijn (20-22 november)
Met een kleine groep lotgenoten kom je 
samen. Er zijn themabijeenkomsten en er is 
ruimte voor je verhaal. Het geeft herkenning 
en erkenning en bemoediging vanuit de 
Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, 
want er wordt voor je gezorgd. Maaltijden 
en verschillende activiteiten vinden plaats 
in groepsverband en er is ook vrije tijd om 
te ontspannen en te genieten van de mooie 
omgeving van de Herberg. 

Voor meer informatie, neem een kijkje op 
www.pdcdeherberg.nl. Je kunt je aanmelden via 
komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch 
026-3342225.

Pastoraal Diaconaal centrum de Herberg

Kloosterweekend 2024
Het Kloosterweekend van 2024 staat gepland op  
vrijdag 12 tot zondag 14 januari in het gastvrije Postel, België. 
Nadere informatie volgt in November.

Lezing Alain Verheij
Dinsdag 31 oktober inloop vanaf 19.30 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Vrijwillige bijdrage na afloop, contant of per bank
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Hoe meer je samenleeft, als gemeenschappen, 
hoe vaker je ook samen bij een sterven 
betrokken bent.

Dit jaar willen we jullie allen voor twee 
herdenkingen uitnodigen.

Allereerst bij de katholieke Allerzielen-
viering. Deze wordt gehouden op donderdag 
2 november om 16.30 uur. Vanaf 18.00 uur 
kunnen er ook op de katholieke begraafplaats 
lichten worden ontstoken. Een dierbaar ritueel, 
voor heel het dorp.

In deze viering worden de namen van de 
gestorven katholieke leden voorgelezen.

Op zondag 26 november willen we in de dienst 
van 10.00 uur de protestantse gemeenteleden, 
die overleden zijn, gedenken. Familieleden 
worden persoonlijk uitgenodigd om erbij te zijn 
en elkaar vanaf 9.15 uur te ontmoeten in de 
koffiezaal.

Informatie en overleg bij de leden van 
het Pastoraal Team: Woutje Vermeulen 
(coördinator wijk Noord), Aartje Rodermond 
(coördinator wijk Zuid), Iete van Voornveld, 
Maybell Laurensen, Susan Cleveringa, ds 
Martin de Jong. 

Hartelijke groet, het Pastorale Team

Herdenken in 2023

Mutaties kerkblad 
t/m 20 September
Ingekomen
R.Tj. Veenstra	 Waldeck Pyrmontlaan 
J.C. Hendriksen	 De Zalmen

Afgemeld/Uitgeschreven
A.J. Stel
J.C.J. Stel - Hoed
C. van Ginkel
Carlijn van Deelen
J.A.B. van de Bovenkamp
Jelle Need
M. van Blijderveen
J.G. Moolenaar
R.P. Moolenaar
S. Hendrikse
S. van der Kolk
W.L. Blom

Opbrengsten eerste collecte
Datum Bestemming Contant Bank Totaal
27 augustus Diaconie / Vriendenviering € 107,05 € 5 € 112,05

03 september Israël - Jongeren leren meer 
over mensenrechten € 136,10 € 5 € 141,10

10 september Diaconie € 135,80 € 5 € 140,80
17 september Myanmar € 93,45 € 5 € 98,45

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau is in 2023 van 14:00 tot  
16:00 uur geopend op de volgende momenten:

-	 18 Oktober 2023
-	 15 november 2023
Ontmoetingskerk, Bentinclaan 7, Doorwerth

Buiten de openingstijden is het kerkelijk bureau 
bereikbaar via het volgende emailadres:
kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Giften:

27 augustus € 30,-
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In februari 2018 is de O.L.V. van Lourdes 
kerk aan het Van der Moolenplein aan de 
Eredienst onttrokken. Deze beslissing is 
genomen niet - omdat er geen geld meer 
was - maar omdat de groep vrijwilligers te 
klein werd om de gemeenschap draaiende te 
houden. Toen de locatieraad wist dat de kerk 
moest gaan sluiten, hebben ze een drietal 
zaterdagen de parochianen uitgenodigd om 
te horen wat men van hen verwachtte. Hier 
kwam uit dat men graag in Doorwerth bij 
elkaar wilden blijven komen. Daarna is er een 
gesprek met de dominee en een ouderling 
van deze kerk geweest. En zo is het gekomen 
dat we maandelijks op de derde zaterdag een 
bijeenkomst kunnen houden, waar wij heel 
dankbaar voor zijn. Gelijk na de sluiting van 
de katholieke kerk, zijn we met negen mensen, 
we noemden ons toen de tafel van negen, 
begonnen met ondersteuning van pastor Toos 
Jurrius, om de maandelijkse vieringen gestalte 
te geven. Inmiddels zijn we al een aantal jaar 
zelfstandig bezig met het samenstellen van de 
liturgie. 

Ook ondervonden we steun van Father Wim 
van der Salm van Mill Hill. Deze missionaris 
ging de laatste jaren toen wij nog zelfstandig 
waren veel voor.  Eens per maand op zaterdag 
kwamen we rond een lage ronde tafel bij 
elkaar.  Een paar mensen voelden zich niet 
meer thuis bij de tafel van negen of kregen 
het te druk met andere bezigheden. We 
bleven toen met 6 mensen over en noemden 
we ons “De Schakel”. Inmiddels zijn we met 
zeven mensen. We willen elkaar graag blijven 
ontmoeten en bemoedigen. Tijdens de Covid 
verhuisden we van de koffiezaal naar de 

kerkzaal van het kerkgebouw. We sluiten onze 
bijeenkomst af door met elkaar een boterham 
te eten en koffie te drinken. Gelijk hoe Jezus 
vroeger ook deed.

Inmiddels gingen Heelsum en Renkum (rk) 
ook samen. Enkele parochianen voelden 
zich daar niet thuis en sloten zich aan bij 
de Doorwerthse Gemeenschap. Omdat 
parochies vaak zelf geen eigen kerk meer 
hebben, werd de naam locatie gewijzigd 
in geloofsgemeenschappen. Al deze 
geloofsgemeenschappen behoren nu bij de 
centrale Parochiekerk in Wageningen.

Inmiddels bezoeken ook gelovigen uit Heteren 
en Oosterbeek onze vieringen. Deze vieringen 
stellen we zelf samen tijdens een gezamenlijk 
overleg van de 7 personen: Ineke, Gerhard, 
Carla, Aart Arie, Bart Jan, Nico en Marjo.
We overleggen met elkaar kritisch de 
komende viering. We bedenken een thema 
en zoeken daarbij liederen, mooie teksten en 
gebeden en Aart Arie maakt de overdenking, 
Marjo zorgt voor de inwendige mens en Bart 
Jan zorgt voor de bloemen en vervoer. 
In de viering regelt Gerhard samen met 
Aart Arie de aankleding en het geluid; zijn 
Carla en Aart Arie de voorgangers.  Ineke 
en Joep Stappers verzorgen samen het 
muzikale gedeelte. Carla maakt de liturgieën. 
De laatste tijd zijn geloofsgenoten van de 
Protestantse Gemeente onze lektoren. Wat we 
erg waarderen.

Ineke bezoekt de vergaderingen van het 
Liturgisch Beraad om zo de schakel/
verbinding met de Parochie H. Titus Brandsma 
Wageningen te behouden en Bart Jan 
bezoekt alle nieuw ingekomenen.  We sluiten 
soms, wanneer we kunnen en willen, aan bij 
activiteiten van de Prot. Gemeente. Twee keer 
per jaar houden we een gezamenlijke viering, 
de zgn., vriendschapsviering. Elke maand 
maken we een nieuwsbrief met o.a. activiteiten.  
Carla en Gerard delen ook het parochieblad 
“Titus Breed “uit en zo blijven we op de 
hoogte over van alles wat in de Parochie H. 
Titus Brandsma (Van Veenendaal /Ede tot 
Oosterbeek) gebeurt.

Doorwerthse Gemeenschap (rk)
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Op 10 september vierden wij onze startzondag. 
We lazen het verhaal van Mozes en zijn 
zwager Chobab. Mozes, die op weg was met 
het volk Israel, vroeg zijn zwager Chobab 
met hen mee te trekken. Chobab zou als kind 
van de streek de goede pleisterplaatsen voor 
het volk kunnen vinden. Met burgermoeder 
Agnes Schaap ging ik vervolgens in gesprek 
over mogelijke goede pleisterplaatsen in 
onze gemeente Renkum. Agnes zag goede 
ontwikkelingsmogelijkheden voor ons gebouw 
en onze gemeenschap en werd voor ons een 
innemende gids.

In deze viering lazen we ook de tekst uit 
Mattheus 10: 5 - 14. De uitzending van de 
leerlingen. Hier ben ik toen niet op in gegaan. 
Dat doe ik nu. De tekst wil ik lezen als een 
gedragsaanwijzing voor de omgang tussen 
mensen van onze kerkelijke gemeente. Ga 
mee naar het Koninkrijk van de Hemel, is de 
uitnodiging, de weg, die Jezus zijn leerlingen 
en dus ook ons, wijst.
Het Koninkrijk van de Hemel kan in en tussen 
mensen optrekken. Het Koninkrijk van de 
Hemel is een nieuwe orde in en tussen mensen. 
Een orde waarin heling voorop staat: onreine 
geesten uitdrijven, kwalen genezen.
Welke aanwijzingen krijgen we nog meer?
Maak een keuze wat betreft doelgroep. 
Mattheus stimuleert om bij de eigen groep te 
beginnen en de mensen, die zich daaromheen 
bewegen.
Genees zieken, wek doden op, reinig mensen 
met huidziekten, drijf demonen uit. Daar gaat 
je eerste aandacht naar uit. Niet te veel en te 
lang over het weer spreken, of over voetbal, of 
over de nieuwe mode. Geef jullie aandacht aan 
wat ongezien, ongehoord, onaangetast ligt bij 
de ander, bij jezelf.
Jullie hebben kracht gevoeld, gekregen, om 
daarvan uit te delen.
Vraag geen geld voor je inspanningen, voor je 
aanwezigheid. Neem geen reistas mee, geen 
extra kleren, geen sandalen, geen stok. Het 
zal je aandacht maar onnodig en averechts in 
beslag nemen.
Zoek, waar je komt, wie het waard is je 
ontvangen. Met wie kun je jouw heilzame 

aanwezigheid delen? Met wie kun je heilzaam 
samenzijn? Heilzaam betekent helend. Met wie 
en bij wie kan het Koninkrijk van de Hemel 
zich manifesteren? En hoe?

Groet de bewoners van het huis dat 
je binnengaat. Maak contact met alle 
bewoners, van jong tot oud, van nieuwsgierig 
tot afstandelijk. Van sympathiek, tot 
onsympathiek.
Laat jullie vrede over het huis komen, als het 
dat waard is, maar als het dat niet waard is, 
laat dan die vrede naar je terugkeren.

Jouw vrede. De leerlingen hebben hun 
bestemming gevonden. Ze gaan mee met 
hun Koning van de Hemel. Wij gaan mee. 
We weten dat we een vrede, die groter is 
dan onszelf, met ons meedragen. Deze vrede 
moet het werk doen. Wij lijken dienstbaar aan 
deze vrede. Een vrede, die heelt, een vrede, 
die verbindt, een vrede die straalt. Een vrede, 
die haperingen benoemt, die breuken tussen 
mensen aan het licht brengt; een vrede, die 
het ongeziene, ongehoorde, onaangetaste 
opmerkt.
Waar deze vrede niet wordt gevraagd, 
gedeeld, laat deze vrede dan weer tot je 
terugkeren. Ga zelf niet met onvrede weg uit 
een contact. Neem de tijd om de vrede weer 
tot je te laten doordringen.
Verlaat deze plek, deze ontmoeting, wel.

Met deze grondhouding gaan we een vreemd 
maar stralend seizoen tegemoet!

Hartelijke groet, 

ds. Martin de Jong

Ga mee (2)
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Bedankjes
Van Buurman rozen Van Buurman rozen 
gekregen. Ikke blij. gekregen. Ikke blij. 
“Ziekenzondag 2023” “Ziekenzondag 2023” 
Ikke denken. Van Kerk? Ikke denken. Van Kerk? 
Van jullie?Van jullie?

Ikke altijd pijn in Ikke altijd pijn in 
schouder/bovenarm. schouder/bovenarm. 
Rozen Mooi. Dank je wel. Rozen Mooi. Dank je wel. 

Naze Mamedova,  Naze Mamedova,  
(vrouw van Rashid)(vrouw van Rashid)

Op zaterdagmiddag 25 november 2023 
organiseert VOLZIN in de Grote Kerk in 
’s-Hertogenbosch een Inspiratiemiddag 
over kloosters en kloosterspiritualiteit. 
Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen 
verzorgt een lezing 
met als thema: Kloosters: plekken van 
gedeelde kwetsbaarheid.

Kaarten en informatie op de website:
volzin.nl/product/volzin-
inspiratiemiddag-met-peter-nissen

Repareercafé  
Doorwerth wordt  
Repair Café Doorwerth
Acht jaar geleden begonnen we met het  
Repareercafé. Enthousiaste vrijwilligers zijn  
iedere eerste zaterdag van de maand aanwezig 
om reparaties uit te voeren. De middagen worden 
heel wisselend bezocht. Het blijkt dat toch nog 
veel mensen niet weten dat we er zijn. Ook zijn 
we op internet niet goed vindbaar.
Daarom hebben we als werkgroep Groene kerk 
besloten ons aan te sluiten bij het landelijke Re-
paircafé. We krijgen dan een vermelding op hun 
website, naast die van de Ontmoetingskerk. Ook 
melden we ons aan bij Renkum verduurzaamt 
samen, zodat we ook op die website genoemd 
worden.
Alleen de naam en het logo verandert, niet de 
dienstverlening.

Iedere eerste zaterdag van de maand van  
13.00-15.30 uur in de Ontmoetingskerk,  
Bentincklaan 7, Doorwerth 

Lieve Mensen!Lieve Mensen!

Een liefdevol gebaar komt onze gezondheid ten goede!Een liefdevol gebaar komt onze gezondheid ten goede!

In het laatste kerkblad stond een oproepje  om “om te zien In het laatste kerkblad stond een oproepje  om “om te zien 
naar elkaar op Ziekenzondag”..naar elkaar op Ziekenzondag”..

Wat was ik verrast toen ik op zaterdagmiddag Wat was ik verrast toen ik op zaterdagmiddag 
een boeketje vond bij de achterdeur met de tekst een boeketje vond bij de achterdeur met de tekst 
“Ziekenzondag 2023”“Ziekenzondag 2023”

Ik herkende het handschrift van de gever uit de Ik herkende het handschrift van de gever uit de 
Ontmoetingskerk en heb hem bedankt!Ontmoetingskerk en heb hem bedankt!

Door dit gebaar is het fijn om te weten dat mensen toch Door dit gebaar is het fijn om te weten dat mensen toch 
aan je denken, ondanks het feitaan je denken, ondanks het feit

dat ik door mijn ziekte niet vaak in de kerk kan komen!dat ik door mijn ziekte niet vaak in de kerk kan komen!

Hartelijk dank en vriendelijke groet Hartelijk dank en vriendelijke groet 
Tineke Janssen , gastlidTineke Janssen , gastlid
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Eens, heel lang geleden, zat ik bij juffrouw de 
Boer in de klas. Ik een jongetje van zes, zij een 
schooljuf van honderd. Ouder dan mijn ouders 
in elk geval. Ze was groot, dik en lief.  En alle 
kindertjes in de klas hielden van haar, want 
ze kon prachtig vertellen. Ook over Jezus, ook 
over God. 

Dat is allemaal ruim zeventig jaar geleden en 
ik weet natuurlijk niet meer wat ze allemaal 
zei. Op één ding na: ze vertelde dat God alles 
geschapen had, alle bomen en bloemen, al die 
mooie vogeltjes die zo mooi zingen. En, let op 
jongens: ook de mensen. Ook jullie. Is dat  niet  
prachtig? En God heeft voor ons kennelijk 
zelfs extra Zijn best gedaan – wij, mensen, zijn 
zelfs de kroon van de schepping. Echt waar. 
Staat in de Bijbel.  
Zei juffrouw de Boer. 

Dat vond, geloof ik, toen iedereen. Daar werd 
niet  over gediscussieerd. Niet thuis, niet in 
de kerk en niet op catechisatie. En die heb 
ik echt trouw gevolgd, alle jaren, tot aan de 
zondag waarop ik belijdenis deed. En voor 
het eerst mee mocht aangaan aan het Heilig 
Avondmaal. Waar ik overigens, ellendig 
genoeg, helemaal niets bij voelde. 

Jaren vergingen. Jaren waarin ik bij die kroon 
van de schepping niet stilstond. Ik had wel wat 
anders te doen. Wat beters, vond ik. Huwelijk, 
studie, kinderen, carrière, noem maar op. 
Allemaal van die doodgewone besognes waar 
eigenlijk vrijwel iedereen om mij heen zich mee 
bezig hield. En waarbij ik me ook begon te 
realiseren, steeds meer, hoe wonderschoon die 
doodgewone besognes waren. En hoe dom het 
van mij was dat ik daar niet meer bij stilstond. 
En hoe veel geluk ik daarmee niet had: er 
waren er toch veel die van dat soort geluk 
minder hadden dan ik. Veel minder kwam ook 
voor. Ik moest mezelf vooral niet beter wanen. 
En annex daaraan daagde dan ook het besef, 
dat in die uitdrukking ‘kroon van de schepping’ 
een beklemmend soort arrogantie meekomt. 
Die uitdrukking staat dan ook, ondanks wat 
juffrouw de Boer dacht, helemaal niet in de 
Bijbel.  

Eerst even bladeren – wat staat er eigenlijk 
over ons dan wel in de Bijbel? 
Om te beginnen in Genesis 1? 
Dat de wereld zoals we die voor ogen en onder 
handen krijgen een goede wereld is, dat staat 
als refrein door heel de tekst heen. Maar let 
op: alleen de mens wordt daarin door God 
aangesproken. Die krijgt zijn bestemming 
van God mee, zijn gave en opgave: beeld en 
gelijkenis van God zijn. Uit de schaduw van 
God gesneden, zo wordt dat ook wel vertaald. 
Afschaduwing van de Allerhoogste, de zon die 
die schaduw tot leven brengt. En, opnieuw let 
op, als de mens met de wereld alles doet wat 
hem invalt, is hij als een schaduw die zich van 
de zon los maakt – die verdwijnt als mens. Die 
is zelf god geworden. En, Bijbels gezien, geen 
mens meer. Hij heeft zichzelf tot de kroon der 
schepping gekroond.

Wat de gevolgen daarvan zijn, valt dagelijks 
op de mat bij de voordeur; de krant lezen 
maakt zelden vrolijk. Maar soms denk ik ook: 
net of die krant me aanspoort nog eens goed 
de Bijbel te lezen. Genesis 1. Om te beginnen.   

Ik kijk over mijn bureau naar buiten. Er zitten 
even verder twee eksters op een boomtak. 
Ze krassen naar elkaar. En ze kijken daarna 
naar mij. Een beetje pesterig, zoals eksters dat 
kunnen doen. 
‘Zie je dat, daar in dat huis? Zou dat nou de 
kroon van de schepping zijn?’
En dan vliegen ze op en lachen. Honend. Ze 
hebben groot gelijk, vrees ik.

HJN

Columnpje
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Tuin en pad – een tuin in ontwikkeling 
Het afgelopen (tuin) seizoen is een begin gemaakt met de ontwikkeling van de tuin rondom de 
kerk.

November 22 werd het pad en het ronde 
terras aan de noordwest zijde van de kerk 
aangelegd  met als ‘eyecatcher’ een prach-
tige, ronde bank die uitnodigt om even op 
te gaan zitten.
Het pad sluit aan bij het terras aan de 
achterzijde van de kerk, verbindt beide 
terrassen met elkaar en loopt door naar het 
plein aan de  voorkant van de kerk zodat 
een mooi ‘rondje om de kerk’ gemaakt kan 
worden. Het is geschikt voor wandelaars 
met rollator.

Vanaf april  werd er maandelijks gewerkt in 
de tuin door een tuinploeg met wisselende 
samenstelling. 

De ploeg is 3 vrouw (kerk/Odensehuis) en 6 man (pop-up plein groep) sterk.
Samen werken we met veel plezier aan de plannen en uitvoering in de tuin.

Ad Snijders wil ik hier ook graag noemen, want Ad maait al jarenlang en  nog steeds met veel 
plezier het gras rondom de kerk.
Al is het nu af en toe een beetje lastiger met de boompjes, her en der. :-)

Tijdens het rondje om de kerk valt er onderweg steeds wat meer te zien in de tuin:
	> in maart plantten we op Biddag voor gewas en arbeid/Kli-

maatszondag  gezamenlijk een boom, de (valse) Christus-
doorn

	> er zijn  borders met bloeiende planten aangelegd en fruit-
boompjes geplant; afgelopen zomer konden we al volop 
genieten van de border bij het ronde terras met de vrolijke, 
gele Rudbeckia’s; 
bijna alle planten in de borders worden door Jan-Maarten 
Hensel (pop-up groep) in eigen beheer gezaaid, gestekt en 
opgekweekt. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!

	> tijdens de Zomerweek hebben we onder leiding van Jan 
Maarten mosterdzaad gezaaid in een nieuwe border op het 
glooiende gedeelte van de tuin. Spannend of dit op gaat ko-
men! De gelijkenis van het mosterdzaadje  in de Bijbel geeft 
ons hoop!  (De gelijkenis van het mosterdzaad is een gelijke-
nis van Jezus die voorkomt in drie evangeliën. De gelijkenis 
staat in Mattheüs 13:31–32, Marcus 4:30–32 en Lucas 13:18–19.)

	> eind september zijn de bankjes tussen de steunberen voorzien 
van mooie, stevige planken als zitting. Ook dit zijn nu dus 
mooie pleisterplaatsjes om tijdens de wandeling even te gaan 
zitten en de tuin in u op te nemen. 

Zomaar wat hoogtepunten, maar de lijst is nog langer. De tuin 
komt langzaamaan tot bloei en tot leven.
Zaterdag 28 oktober werken we nog één keer in de tuin, van 
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10.00-12.00 uur. Van harte welkom om mee te helpen.
Daarna gunnen we onszelf en de tuin een paar maanden winterrust.
We zitten dan niet helemaal stil, want in november komen we bij elkaar om de plannen voor 
tuinseizoen 24 te bespreken.
Een tipje van de sluier:
•	 aanplanten van bloeiende en groenblijvende struiken achter de bank op het ronde terras
•	 Een pergola halverwege het pad , versierd met een mooie ‘klimmer’ 
•	 Verdere aankleding van de nissen tussen de steunberen
•	 Aanleg van een border met Bijbelse planten
•	 Aanleg van het ‘Odensepad’ voor mensen met dementie  vanaf de tuin naar het  

winkelcentrum d.m.v. tegels met een makkelijk herkenbare afbeelding –  
hierover in het volgend kerkblad meer.

Plannen genoeg dus! Kijkt u af en toe ook eens op de  
tekeningen die op het bord in de koffiezaal hangen. 
Er wordt veel in eigen beheer gekweekt of hergebruikt, maar 
voor sommige zaken is toch ook geld nodig.  Mocht u de ontwik-
keling van de tuin en het Odensepad financieel willen ondersteu-
nen, dan is elke donatie van harte welkom! 
(U kunt uw donatie overmaken op rekening nr.   
NL06 TRIO 0379 2962 17 t.n.v. St. Odensehuis Doorwerth, met 
vermelding van TUIN en PAD)

Hartelijke groet, ook van Elvira, Ina, Jan-Maarten, Richard, Wim, 
Fons, Minne en Wim, Susan Cleveringa

Op zes november viert de Ontmoetingskerk haar 
eerste verjaardag als ‘Groene Kerk’. 
Nog even een verheldering van dat begrip: 
Groene Kerk. We mogen ons een ‘Groene Kerk’ 
noemen, omdat we ons verbonden hebben aan 
de missie van Groene Kerken Nederland: we 
zetten ons actief in voor duurzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en het ‘vergroenen’ van onze 
gemeente. Dit doen we vanuit de opdracht 
van God, en met de Bijbel als bron. Op www.
groenekerken.nl lezen we hierover: 
“Vanuit een besef dat de aarde van God is en er 
hoop is voor de schepping, willen groene kerken 
zoeken naar een manier van leven die hieraan 
recht doet. Als volgers van Jezus Christus willen 
we Zijn voorbeeld naleven, in verbondenheid met 
God, onze medemensen en de hele schepping.”
De ‘verbondenheid met God, onze medemensen 
en de hele schepping’ voelen we volop in de 
Ontmoetingskerk. Steeds meer worden we ‘een 
Huis van ontmoeting’. Over duurzaamheid, 
verbinding met onze omgeving, sociale 
rechtvaardigheid en milieubewustzijn dromen we 
groot. Onze burgemeester Agnes Schaap zei het 
mooi in de startdienst op  
10 september: Dromen geeft hoop. Dromen 
houdt ons gaande, het zet aan tot actie. 

Ook voor het komende jaar hebben we als 
werkgroep Groene Kerk dromen. Hoe mooi 
zou het zijn als we een Fairtrade kerk kunnen 
worden. Als we kunnen helpen bij armoede in 
onze buurt. Als we verspilling tegen kunnen 
gaan, minder papier en plastic gaan gebruiken. 
Als we samen liefdevoller en zorgvuldiger met 
de schepping om gaan. Omdat we weten dat 
we samen één huishouding, het huis van God 
vormen. 
Een droom concreet maken, betekent werken 
met een plan en een doel. Dat wat we willen 
bereiken, delen we op in stappen die het 
haalbaar maken. Soms zijn dat maar hele kleine 
mini stapjes. Dat geeft niet. Niet alles kan in één 
keer. 
We houden u graag op deze plek op de hoogte 
van de stappen, groot en klein, die we zetten. 
Wilt u meedoen? U bent van harte welkom om 
aan te sluiten bij onze werkgroep. Samen kunnen 
we meer!
Namens de werkgroep 
Groene Kerk,
Toos, Joke, Martin 
en Asseliena

Dromen geeft hoop
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Er zwemmen twee vissen door de zee. Een derde vis gaat voorbij en zegt vriendelijk: 'Goedemorgen, 
vrienden, hoe is het water vandaag?' De ene vis kijkt de andere verbaasd aan en vraagt: 'Water? Wat 
is dat nou weer?'

Dit verhaal is geloof ik van David Foster Wallace, maar ik ken het van Paul Verhaeghe. Hij gebruikt 
het als beeld voor de manier waarop grote en dominante religies werken: ze zijn als het water waarin 
je zwemt. Alles is ervan doordrenkt. En juist omdat het altijd overal is, heb je niet door dat je er 
middenin zit. Zo, suggereert hij, is het neoliberale economische systeem ons gaan omvatten. We 
hadden lange tijd niet door dat we er middenin zaten, en we kenden niets anders. 

**

Het tweede verhaal gaat weer over een ontmoeting tussen drie personen. De ene zat bij een debat over 
het bestaan van God te pleiten voor atheïsme. De ander zat bij datzelfde debat vurig vóór het bestaan 
van God te argumenteren. De derde was Huub Oosterhuis. Hij kreeg na vele verhitte, spitsvondige en 
naar mijn smaak zeer oninteressante minuten het woord, waarna hij zei:

'Het gaat de hele tijd maar over de vraag of er wel of niet een God is, maar als ik om mij heen kijk zie 
ik juist overal vele goden. De geldgod, de mammon, de god van succes en hebzucht...'

**

Het derde verhaal is die keer dat collega Rikko Voorberg een alternatieve avondmaalsviering 
organiseerde. In plaats van brood, scheurde hij een bankbiljet in stukjes. In plaats van wijn was er 
Golden Power. 'Neem, eet en drink, en geef toe dat dít is waar je écht op vertrouwt', zei hij erbij. 

**

Voor Jezus was het helder: geldzucht is zo goddelijk sterk dat het een regelrechte concurrent van God 
is. Het is of/of: je dient God of je dient je eigen portemonnee. 

Zodra ze Mozes een tijdje kwijt waren, begonnen zijn volksgenoten direct een eigen god te bouwen. 
Natuurlijk was die god van goud gemaakt.

Al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom al wat deugdzaam is 
en lof verdient (-Paulus) wordt bedreigd als geld een te belangrijke rol in ons leven speelt. 

En toch hebben we anno 2023 eigenlijk nauwelijks een andere graadmeter voor het succes van onze 
politici en maatschappij, dan de groei of krimp van onze economie; ons bruto nationaal product.

Hoe is het water?

Welke kant zwem je op? 				    Wordt vervolgd in het Novembernummer...

Deel 2
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