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Kerkdiensten december
Zondag 3 december 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Mw. ds. M. Bassa | Heerde
Ouderling van Dienst: Teus de Vries
Organist: Piet Nijenhuis
1e Collecte: Oeganda
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: mevr. L. Licht 0317 31 87 27
Zondag 10 december 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Mw. ds. D.T. de Mildt | Arnhem
Ouderling van Dienst: Anne Krijger
Organist: Teun van de Steeg
1e Collecte: War Child
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: dhr. T. de Zwart 026334 29 11
Zondag 17 december 10.00 uur
Muziekzondag / Top2000
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. C. de Jong | Houten
Ouderling van Dienst: Susan Cleveringa
Organist: Piet Nijenhuis
1e Collecte: Myanmar
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: mevr. C. van der Made 0610151007
Zondag 24 december 19.30 uur
Kerstavond
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. J.J.Th. Meijer | Bennekom
Ouderling van Dienst: Teus de Vries
Organist: Teun van de Steeg
1e Collecte: Noodhulp Israel en Gaza
2e Collecte: Inleven in het kerstverhaal
Kerktaxi: dhr. A. Snijders 026 333 27 00    
Maandag 25 december 10.00 uur
Kerstmorgen
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Mw. ds. H.M. Plomp- den Uijl |  
Regneville (F)
Ouderling van Dienst: Ina Roelofsen
Organist: Teus de Vries
1e Collecte: Oekraïne
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: dhr. B.J. Modderman Jansen 026 482 24 36

Colofon
Kopij voor februari '24:
vóór maandag 
15 januari 12.00 uur 
Redactie PGDH 
Chopinlaan 79, 
6865 EX Doorwerth 
Maar liever nog per e-mail naar 
redactie@ontmoetingskerk-
doorwerth.nl 
Verschijningsdatum 
24 januari 2023

Het Kerkblad wordt aan alle 
gemeenteleden toegezonden. 
Wilt u bijdragen in de kosten van 
het Kerkblad dan kunt u een bedrag 
overmaken naar bankrekening: 
NL85 RABO 037 37 11 395 onder 
vermelding van Kerkblad. 
Richtbedrag is € 15,- voor 2023. 
Belangstellenden kunnen zich 
voor dit bedrag op het Kerkblad 
abonneren. 
Voor een postabonnement vragen 
wij € 35,- in verband met de 
portokosten. 
Het Kerkblad is ook te lezen op de 
website van de Ontmoetingskerk: 
www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Overzicht bankrekeningen 
Protestantse Gemeente  
Doorwerth-Heveadorp

Voor bijdragen tgv Kerkbalans, 
Kerkblad, solidariteitsbijdrage, 
verjaardagsfonds, etc.
NL85 RABO 037 37 11 395

Voor aanschaf collectebonnen
NL10 RABO 037 37 11 387

Diaconie Protestantse Gemeente 
Doorwerth-Heveadorp
NL21 RABO 037 37 36 797 

Werkgroep Jeugd
NL10 RABO 037 37 11 387
Onder vermelding: werkgroep Jeugd

Werkgroep ZWO Protestantse 
Gemeente Doorwerth-Heveadorp
NL37 RABO 037 37 36 800
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Zaterdag 16 december
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
o.l.v. Ineke Jansen (ovb) 
Pianist : Joep Stappers
Thema: Geloven in nieuw leven 
Voorganger: Aart Arie Jansen Modderman 
Lector: Carla Bos- Verstege
Taxi : B.J. Modderman Jansen 026 482 24 36

Doorwerthese Gemeenschap (RK)
Dienst verzorgd door De Schakel

Zondag 31 december 10.00 uur
Omega
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. J.M. Berghuis | Wolfheze
Ouderling van Dienst: Anne Krijger
Organist: Teus de Vries
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: Mevr. C. van der Made 0610151007

Zondag 31 december 19.00 uur
RvK Oudejaarsavonddienst
Locatie: Vredebergkerk | Oosterbeek
Priester: E.G.W. (Erik) Rozeman

Zaterdag 20 januari
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Thema : Winter 
Voorganger: Aart Arie Jansen Modderman
Lector : Carla Bos-verstege 
Pianist: Joep Stappers

Kerkdiensten januari

Zondag 7 januari 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. K.A.E. de Waard (Doorwerth)
Ouderling van Dienst: B.J.Modderman Jansen
Organist: Piet Nijenhuis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: mevr. M. Tiemens 026 334 23 17
Zondag 14 januari 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Mevr. Ds. H.M. Plomp-den Uijl 
(Regneville, fr)
Ouderling van Dienst: Iete van Voornveld
Organist: Teun van de Steeg
1e Collecte: Samen tegen armoede 
2e Collecte: Kerk
Kerktaxi: mevr. R. Pfeiffer 026 334 04 09
Zondag 21 januari 10.00 uur
Bijbelzondag / Week van de Eenheid
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Mevr. Ds. I. Pluim
Ouderling van Dienst: Susan Cleveringa
Organist: Piet Nijenhuis  
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Raad van Kerken
Kerktaxi: mevr. A. Rodermond 026 334 22 39
Zondag 28 januari 10.00 uur
Bijbelzondag vanuit Luthers perspectiefLoca-
tie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Predikant: Ds. R. den Hertog (Vorden)
Ouderling van Dienst: Anne Krijger
Organist: Teun van de Steeg     
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: NBG
Kerktaxi: mevr. L. Licht 0317 31 87 27
Doorwerthese Gemeenschap (RK)
Dienst verzorgd door De Schakel

Maandag 1 januari 10.00 uur
Nieuwjaarsbegroeting verzorgd door 
Werkgroep Erediensten
Locatie: Ontmoetingskerk | Doorwerth
Muziek: Arie en Jenneke Vonk
Kerktaxi: B.J. Modderman Jansen 026 482 24 36

De Duoshop wenst u 
Fijne Feestdagen 

en een 
Gezond en Creatief 2024

Let u op onze openingstijden?
Wij zijn dit jaar gesloten 

van 20 december t/m 3 januari.

Kerstkaarten maken wij tot 18 december, 
dus wees er snel bij. Mail uw wensen naar 

info@duoshop.nl
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INHOUD
November 2023

5	 Van de redactie 
	 ds. Inge de Jong-Baerends 
6	 Tussen de lijnen
7	 Geef licht
8	 Meditatie bij Advent
9	 Kerstpakketten actie
10	 Vespers
11	 Nieuws uit het ZWO
12	 Advent- en Kerstcollectes
13	 Kerkelijk Bureau
14	 Kerkbalans 
15	 Kerstkaarten actie 
16	 Activiteiten
20	 Oude Kerk
21	 Vacature beheerder
22	 Week van Gebed
23	 Leven met Verhalen
24	 Columnpje
25	 Geld en Go€d
26	 Een hoop breken en delen

Predikant 
Vacant

Projectleider Huis van Ontmoeting (hvO) 
Ds. Martin de Jong, 06-49840712, 
predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 
Pastoraatstelefoon 
 026-3333979 keuze 1 (de hele dag bereikbaar) 

Kerkenraad 
Scriba 
 scriba@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter dhr. Bert Veldhuis, 
 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Diaconie 
Secretaris dhr. Henk Gerritsen, 
 diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth

Kerkelijk Bureau is open op woensdag: 
20 december 2023 en 24 januari van 14.00-16.00 uur 
 kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 026-3333979 keuze 4 (openingsuren) 

Kerkgebouw 
Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth, 
026-3333979 keuze 2 

Verhuur 
 026-3333979 keuze 3 

Koster (groep) 
 beheerder@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Website 
 www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Facebook 
 www.facebook.com/ontmoetingskerkdoorwerth

Redactie Ontmoetingskerk 
 redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
Voor alle kopij voor Kerkblad, Website en FB 

Webbeheerder 
Dhr. Gerard van der Kooij 
 webbeheer@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

De Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 
is een ANBI gemeente 

Voor informatie over de fiscale voordelen hiervan kunt 
u contact opnemen met de Kerkrentmeesters: 

 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
ANBI RSIN/Fiscaal nummer kerk: 803442968 

ANBI RSIN/Fiscaal nummer diaconie: 824127419
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Van de redactie
Als kerkenraad dachten wij dat het in december en januari niet 
druk zou zijn met berichten, maar het tegendeel is waar. En u 
zult bemerken dat sommigen toch nog vergeten zijn om een 
artikeltje in te sturen……. 

Desondanks wensen wij u een plezierige tijd en denken wij ook 
aan de mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente en in 
de wereld……..!!

 

Bart Jan, Gerard, Joke en Reina

Beste gemeenteleden,

Zoals ik in de dienst van zondag 12 november 
afkondigde zal ds. Inge de Jong met ingang 
van februari onze nieuwe gemeentepredikant 
zijn. We zijn daar buitengewoon blij mee!

We hebben elkaar gevonden in een bijzonder 
traject. Niet zoals gebruikelijk in een 
beroepingsprocedure. De reden hiervoor gaf ik 
al aan in het kerkblad van november en treft u 
hieronder cursief gedrukt:

Voorafgaand aan onze zoektocht hebben we 
gekozen voor een ambulant predikant of een 
predikant structurele hulpdiensten. 

De reden hiervoor is dat we hiermee snel 
over een nieuwe predikant kunnen beschikken 
en dat we hiermee tijd creëren om ons als 
gemeente te bezinnen over een route voor 
de lange termijn: wat is onze visie op onze 
gemeente voor de lange termijn? Wat betekent 
dat voor een predikant die zich voor langere 
tijd met ons verbindt? 

De constructie voor een ambulant predikant 
of predikant structurele hulpdiensten is 
doorgaans kortlopend (maximaal twee jaren). 
Daarmee loopt het traject van de nieuwe 
gemeente predikant parallel aan dat van de 
projectleider Huis van Ontmoeting (HVO). 
Daarover hieronder meer.

Kortom: we hebben op deze manier snel een 
nieuwe predikant voor korte termijn (twee jaar) 
en we hebben tijd om een goed doordacht en 
breed gedragen traject voor de lange termijn 
te ontwerpen.

De kerkenraad, college van kerkrentmeesters 
en ds. Inge de Jong zijn overeengekomen dat 
we ons voor twee jaren aan elkaar verbinden. 

ds. Inge de Jong-Baerends
nieuwe predikant
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Projectleider HVO Martin de Jong en  
ds. Inge de Jong hebben onder begeleiding 
van Susan Cleveringa inmiddels al kennis 
gemaakt en gesproken over de vele 
activiteiten binnen onze gemeente: wat is 
specifiek voor de projectleider, wat is specifiek 
voor de gemeentepredikant, waar is overlap 
en kunnen ze elkaar versterken. Het was voor 
hen allen een buitengewoon prettig gesprek. 
Het is mede daarom dat de kerkenraad en het 
college van kerkrentmeesters met vertrouwen 
en verlangen uitkijken naar de periode die 
voor ons ligt!

ds. Inge de Jong is gewend om met een collega 
in 1 kerk te werken. Ds. Inge de Jong wil graag 
kennis maken met de gemeente. Bij de koffie 
na de dienst van 10 december hebben we dat 
gepland. 

Op zondag 4 februari zal zij voor het eerst 
voorgaan in de eredienst.

Mede namens kerkenraad en kerkrentmeesters,

Teus de Vries, voorzitter

Beste gemeenteleden,
Zojuist heeft onze voorzitter van de 
Kerkenraad, u gedeeld in het fijne nieuws over  
ds. Inge de Jong, en de dingen die we met 
vertrouwen vooruitzien.
Nu van uw scriba, Gerard van der Kooij, 
details over de tussenliggende periode, voor 
u samen, we denken aan elkaar, met speciale 
dank aan ad interim scriba Susan Cleveringa:
1.	 ds. Irene Pluim uit Oosterbeek is vanuit de 

PKN onze consulent in diezelfde periode. 
I.v.m. haar werkzaamheden in haar eigen 
gemeente leidt ds. Pluim geen uitvaarten 
en is in principe niet beschikbaar voor 
crisispastoraat.

2.	 ds. Barbara Elenbaas uit Oosterbeek is 
bereid gevonden om in de periode tot 4 
februari uitvaarten in onze gemeente te 
leiden.

3.	 Martin de Jong geeft op verzoek 
van de kerkenraad tot februari 2024 
ondersteuning c.q. begeleiding bij een 
aantal lopende projecten en activiteiten: 
 -adventsproject december 23 
 -Taizé gebedsweek december 23 
 -kloosterweekend januari 24 
Martin is in voorkomende gevallen 
beschikbaar voor crisispastoraat. 

Ik wens u van harte fijne feestdagen, ik ben in 
het Duitse zuiden in Augsburg in Beieren met 
familie genietend van de Kerstmarkten, de 
positieve sfeer, en ben weer terug op de 30ste 
december,
Met dank aan alle betrokkenen, 
 Gerard van der Kooij, scriba Ontmoetingskerk

Tussen de lijnen
Viering 17 december 
2023 - Top2000
Wat zijn jullie toch een bijzondere 
gemeente! Ik kom graag bij jullie op de 
Top 2000 dienst/Muziekzondag die op het 
rooster staat voor 17 december. 
Welke liederen of nummers gaan we in 
deze dienst zingen of laten horen? Bij deze 
wil ik jullie verzoeken om voor 3 december 
jullie voorkeur door te geven. Ik ga dan 
mijn best doen deze op 17 december een 
plek te geven in de dienst. Ik zal hierbij ook 
zelf spelen, waarbij onze dochter Willemijn 
zal zingen. 

Hartelijke groet, ds. Kees de Jong uit 
Houten.

Opgave op mailadres: 
dskeesdejong@gmail.com
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De christelijke gemeenschappen in en rond 
Doorwerth hebben de handen weer ineen 
geslagen. Gezamenlijk organiseren wij een 
aanstekelijke adventsactie. Deze actie bestaat 
uit drie onderdelen: alle leden krijgen een 
adventskalender aan huis uitgereikt. 

Daarnaast hebben we als thema uitgekozen: 
de kinderen, die in oorlog zitten. En dat zijn er 
helaas nogal wat. Deze kinderen ervaren een 
jeugdtijd vol intensieve dreigingen en zorgen. 
Lukt het hen om de oorlog door te komen, 
dan zullen ze begeleid moeten worden om 
hun ervaringen te verwerken. Tijd, aandacht 
en geld lijken eindeloos nodig.
Een derde element in onze adventsactie is 
Advent bij Nacht op zondag 10 december. Als 
het donker wordt, zijn jullie vanaf 16.00 uur 
welkom in de Ontmoetingskerk. Jullie worden 
getrakteerd op allerlei vormen van warmte en 
goddelijk gezang. Het mannenkoor Kunst na 
Arbeid, dat elke donderdagavond oefent in de 
kerk, versiert ons met diepe kerstliederen. Ze 
staan alleen niet op hun gebruikelijk plek in 
de koffiezaal, maar zoeken de wonderlijkste 
plekken in de sfeervol verlichte Ontmoetings-
tuin, rondom de kerk. Hier ligt een prachtig 
pad, begaanbaar met en zonder rollator.
Rond 18.00 uur genieten we samen van een 
heerlijke boerenkoolmaaltijd.

Om 19.00 uur worden we zingend uitgezwaaid.
We vragen voor Advent bij Nacht 15 euro. De 
helft van dit bedrag gaat naar de stichting 
Warchild. In totaal serveren wij 60 maaltijden. 
Wie het eerst komt, eet mee. Kleinere bijdra-
gen zijn ook welkom. Laat het Siny weten. 
Grotere bijdragen natuurlijk ook.

Opgave uiterlijk 3 december bij Siny van 
Pijkeren, s.vanpijkeren@hotmail.com, 
06 43 90 05 22. Bijdragen graag overmaken 
op NL21 RABO 037 37 36 797 tnv diaconie 
PGDH ovv Advent bij Nacht. 
De adventspot is geheel bestemd voor 
Warchild. Zie ook de informatie van de 
diaconie, elders in dit blad.
Graag tot ziens, rond de kerk, zoals bij de 
Vrolijke Nacht.

Namens de voorbereidingsgroep: 
Aart Arie, Anne, Siny, Gerard, Ria, Aartje, 
Susan en Martin

Geef licht: help kinderen de oorlog door
Adventsacties katholieke gemeenschap De Schakel en  
protestantse gemeente Ontmoetingskerk Doorwerth Heveadorp 2023

Geef
Licht
...

help
kinderen

de
oorlog
door!
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Meditatie bij Advent

In de gloria

Liefde 
is het licht
waarmee Jij ons vandaag raakt

liefde 
een woord met vleugels

van alzo hoge
een Mens met erbarmen
ons zo nabij.

Liefde 
als een goede tijding,
als een beter vaderland,
als onderdak voor mensen,

nergens
beter te lezen,
meer verstaanbaar gemaakt
dan in de geboren herderkoning.

Dat hij
voor ons en met ons
zal leven in de Gloria! 

(Sytze de Vries, 
uit: ‘de mens in het kind, gedachten 
en gedichten rond kerst’)

Afbeelding: Nativity, @Brian T. Kershisnik, 2006.

‘Gloria, gloria in excelsis deo’ zongen engelen 
herders toe, vertelt Lucas in zijn geboorteverhaal 
van Jezus.
‘Lang zul je leven in de gloria’ zingen wij jarigen 
toe.
Wat is dat, die ‘gloria’? En wat is ‘In de gloria’ zijn?
Het heeft iets met grote blijdschap te maken, met 
vrede, met van die momenten waarop de hemel 
even open lijkt te gaan, die momenten waarop 
hemel en aarde elkaar raken, momenten van 
verbondenheid, momenten waarop God zich laat 
zien en bij ons woont. 
Het heeft te maken met ons verlangen dat die 
‘gloria’ ook zichtbaar wordt in onze tijd, in ons 
eigen leven. 
(bron: Open Deur december 23)

In de adventstijd, tijd van verwachting en 
voorbereiding op de geboorte van het Kind, 
zouden we onszelf de bezinnende vragen kunnen 
stellen: wat zijn de Gloriamomenten in mijn leven 
en wat kan deze momenten in de weg staan?
Wat zijn de mineurmomenten en hoe kunnen 
deze donkere momenten weer in het licht komen 
te staan? Hoe staat dit in relatie tot ‘de gloria’ , 
het zichtbaar worden in mijn eigen leven, van het 
Licht, van de geboorte van het Kind? 

Aandachtige, verwachtingsvolle, vreugdevolle 
Adventstijd gewenst,

Susan Cleveringa, ouderling Vorming en Toerusting
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Kerstpakkettenactie 
Raad van Kerken Oosterbeek-Doorwerth
Kerstmis is een tijd van delen. Het mooiste wat een mens kan delen is een gebaar van liefde en 
aandacht. Ieder mens, arm of rijk, heeft iets om te delen. Delen maakt gelukkig en de wereld 
wordt er een stukje mooier en warmer van. Warmte die in veel huizen deze winter hard nodig is.
Voor de 26e keer zamelt de Raad van Kerken Oosterbeek-Doorwerth geld, kerstpakketten en 
kerstlekkernijen in voor inwoners die rond of onder het minimum leven, of voor wie het leven 
minder leuk is door eenzaamheid of ziekte. Het afgelopen jaar zijn een ongekend aantal mensen 
in de financiële problemen gekomen. Meer dan ooit is het nodig dat we het woord ‘delen’ weer 
nieuwe betekenis geven. 

De Raad van Kerken organiseert al 26 jaar een actie waarbij kerstpakketten, kerstlekkernijen en 
geld worden ingezameld om daarmee kerstpakketten te maken voor inwoners die rond of onder 
het minimum leven, of voor wie het leven minder leuk is door eenzaamheid of ziekte. En ook voor 
de 26e keer gaat een groep vrijwilligers weer enthousiast aan de slag met deze actie.

De kerstpakketten worden samengesteld met lekkernijen en levensmiddelen die normaal niet 
op de wekelijkse boodschappenlijst staan, of via een voedselbank worden aangeleverd. De 
pakketten worden aangepast aan de situatie van de gezinnen en mensen die ze ontvangen. 
Adressen van deze gezinnen worden strikt vertrouwelijk aangeleverd door lokale welzijns-
organisaties of hulpverleners. 

De Raad van Kerken zamelt geld in om voor de onzichtbaren in de omgeving kerstpakketten 
mogelijk te maken. Met het ingezamelde geld kan centraal spullen worden ingekocht om 
daarmee pakketten te maken. Tevens zullen waardebonnen worden gegeven waarmee zelf 
boodschappen kunnen worden gedaan.

Maar het delen kan ook letterlijk worden ingevuld. In de maand december zal in de hal van 
de kerk een grote doos staan waar spullen kunnen worden achtergelaten. Uiteraard is alles 
welkom maar de pakketten kunnen vooral feestelijk worden gemaakt met kerstchocolade, 
koekjes, nootjes, frisdrank, koffie, thee, badschuim en zeeppoeder. Vanaf 4 december kunt u uw 
gaven kwijt in de Ontmoetingskerk in Doorwerth in gereedstaande dozen.
Het laatste aflevermoment is tijdens Open Kerk op maandag 11 december van 10.00 tot 12.00 
uur.
Een donatie kan worden overgemaakt op het IBAN nummer van de Raad van Kerken 
Oosterbeek e.o.: NL34INGB 0005270000 onder vermelding van Kerstpakkettenactie 2023.
Contactpersoon : Bart Jan Modderman Jansen  ( voor info en afwijkende inlevermomenten)



10

Adventsvespers 2023
Dit jaar kennen wij 3 adventsvespers, uitgaande van de Raad van Kerken.
De vespers op 3 en 10 december zijn in de Oude Kerk, Benedendorpseweg in Oosterbeek en 
vangen aan om 19.00 uur. (De Oude kerk is per bus bereikbaar).
Het thema is: Uitzien naar……… en de vespers worden geleid op 3/12 door Aart Arie Jansen 
Modderman van de Doorwerthse Gemeenschap (rk) met lector Bart Jan Modderman Jansen van 
de Ontmoetingskerk en op 10/12 door Thijs Gerlagh van de Bernulphus Parochie en lector Jan 
Willem Heinen van de Vredebergkerk. In de viering van 3/12 is Dick van der Meer de organist en 
op 10/12 Joop Hagen. Tevens zijn er dan 2 fluittistes.

Festival of Lessons and Carols
'Once in royal David's city
Stood a lowly cattle shed,'

Zo klinkt de muzikale aankondiging, het begin van de derde vesperdienst in de vorm van een 
'Festival of Lessons and Carols' in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek op zondag 17 december 
om 19.00 uur. 

Het eerste Festival of Lessons and Carols werd in 1880 gezongen in een Anglicaanse Kerk 
in Cornwall (Truro). Een traditie ontstond: vanuit de kapel van King's College (Cambridge) 
verspreidde het Festival zich over Groot-Brittannië. Nog ieder jaar viert men in Cambridge 
dit Festival met het Choir of King’s College op kerstavond. Ook in Nederland is het Festival 
een opmaat geworden naar Kerstmis. Een viering in kersttijd met Engelse koormuziek, een 
programma waarin bijbelteksten, de ‘Lessons’, worden afgewisseld met kerstliederen, de Carols. 
Onder auspiciën van De Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp klinkt 
het Festival ook dit jaar weer in de St. Bernulphuskerk, een dierbare, jarenlange traditie. Het 
Oecumenisch Projectkoor onder leiding van dirigent Danny Nooteboom verleent muzikale 
medewerking. De organist is Dick van der Meer. Reverend  Dorienke de Vries gaat voor in deze 
dienst. 
De toegang is vrij. Van harte welkom!

Kerstvespers 2023
In de week van maandag 18 t/m zaterdag 23 december zullen er gebedsvieringen zijn die in 
het teken zullen staan ter voorbereiding op het kerstfeest. Het is goed om in deze vaak wat 
drukke periode tijd te nemen voor bezinning en geestelijke voorbereiding op het naderende 
kerstfeest. De vespers zullen 20 tot 30 minuten duren en vinden plaats in de consistorie in onze 
Ontmoetingskerk. Aanvang 16.00 uur.
Voorafgaand aan de vespers is er gelegenheid om vanaf 15.00 uur een kop koffie of thee te 
drinken!.
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Talloze ingestorte gebouwen en heel veel wanhoop. Dat is wat Pepijn Trapman, operationeel 
directeur Kerk in Actie, aantreft bij aankomst in Aleppo. “Mensen zijn alles kwijtgeraakt, weten 
niet of hun familie nog leeft. Onze hulp is hier echt heel hard nodig.” 

Ongelooflijk zwaar
Onwerkelijk donker was het gisteravond toen Pepijn Trapman in Aleppo aankwam. “De  
elektriciteit is bijna geheel uitgevallen, de temperatuur daalt tot min 4 in de nacht. Voor  
mensen die geen huis meer hebben, is deze situatie ongelooflijk zwaar.” Bij een eerste ronde  
door de getroffen stad vanochtend ziet hij veel in elkaar gezakte huizen en scheefgezakte  
woonwijken. “Mensen durven hun huis niet meer in te gaan uit angst dat het alsnog instort.”

Alles kwijt
Pepijn Trapman is in Aleppo om met eigen ogen te 
zien hoe de hulpverlening gaat en vooral welke hulp 
nog meer nodig is. “Voor de talloze dakloos geworden 
inwoners zijn vooral dekens, water en brood ongeloof 
belangrijk nu”, vertelt Trapman tijdens een bezoek aan 
een school waar 60 gezinnen worden opgevangen. “Er 
zijn hier mensen die geen huis meer hebben, die letter-
lijk álles van het een op het andere moment zijn kwijt-
geraakt. Ze zijn blij dat ze hier even kunnen schuilen en 
eten krijgen, maar de wanhoop overheerst.”

In shock
De verwoestende aardbevingen hebben de levens van miljoenen mensen helemaal op zijn kop 
gezet. Ook in Aleppo is de situatie nijpend. “Mensen zijn in shock: kinderen zijn hun broertjes en 
zusjes kwijt, veel mensen hebben een of meerdere familieleden verloren”, vervolgt Trapman. “Het 
licht in de ogen van deze mensen is echt uit.”

Dat geldt ook voor de hulpverleners die in alle moeilijkheden hun werk moeten doen. Trapman: 
“Onze collega’s - Kerk in Actie heeft verschillende partnerorganisaties ter plekke, waaronder 
lokale kerken - zijn keihard aan het werk, terwijl ze soms zelf niet weten of hun eigen familie nog 
leeft. Onder deze omstandigheden wordt nu hulp verleend.”

Hoe Kerk in Actie helpt in Syrië
ACT, het wereldwijde interkerkelijk netwerk waar ook Kerk 
in Actie deel van uitmaakt, is direct in actie gekomen met 
het geven van noodhulp, onder andere in de Syrische stad 
Aleppo. Op dit moment worden daar op 232 locaties, 
waaronder kerken, mensen opgevangen. Slachtoffers krijgen 
er matrassen, dekens en maaltijden. Voor mensen die niet 
in opvangcentra verblijven, zijn er keukenkits en voedsel- 
pakketten om maaltijden te bereiden beschikbaar. Ook 
worden er batterij-opladers en hygiënebenodigdheden 
uitgedeeld. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan extra 
voorraden om aan alle behoeften te voldoen.

Helpt u ons om deze mensen te kunnen blijven helpen!

Namens ZWO, Nel Maassen

Namens de ZWO
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Advent- en Kerstcollectes van de Diaconie 
 
De collectes die de Diaconie heeft uitgekozen voor Advent en Kerst zijn voor Kinderen in de Knel en Noodhulp in 
Israël en Gaza van kerk in Actie en natuurlijk voor het project Geef licht: help kinderen de oorlog door. In de hal 
van de kerk staat de Adventspot voor Warchild. Elders in dit Kerkblad vindt u nog meer informatie over het Ad-
ventsproject en hoe u daaraan kunt bijdragen. Geef in de Adventspot of op de bankrekening van de Diaconie. 
 

3 december  
Eerste Advent 

Collecte Kinderen in de Knel 
Straatkinderen in Oeganda 

 
De collecte op eerste advent is bestemd om  

deze straatkinderen op te vangen, hun familie  
op te sporen en hen terug te brengen naar hun  
geboorteregio. Daar krijgen kinderen hulp zodat 

ze weer naar school kunnen. 

10 december 
Tweede Advent 

Collecte voor WAR child 

 
Adventspot 2023 

Geef Licht. Help kinderen de oorlog door 

17 december 
Derde Advent 

Collecte Kinderen in de Knel 
Jonge vluchtelingen in Myanmar 

 
Met uw steun kunnen in Myanmar kwetsbare kin-
deren en jongeren opgevangen worden. Kinderen 
zonder identiteitspapieren krijgen een geboorte-
bewijs, want zonder registratie bestaat een kind 
feitelijk niet en komen de basismensenrechten 
van kinderen in gevaar!  
 

24 december 
Vierde Advent en Kerstavond 
Noodhulp Kerk in Actie 

Israël en Gaza 

 
De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza heb-
ben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel 
Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Ac-
tie ondersteunt via haar noodhulpprogramma we-
reldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in 
Israël en Gaza.  
 
In Israël bieden we praktische en psychosociale 
hulp aan groepen die op dit moment extra kwets-
baar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmi-
granten uit Azië en Afrika.  
 
In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, 
medische benodigdheden en psychosociale hulp. 
Via ons internationale netwerk en in samenwer-
king met plaatselijke kerken van Palestijnse chris-
tenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtof-
fers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof 
of afkomst. 

25 december 
Eerste kerstdag 

Collecte Kinderen in de Knel 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 

 
De Oekraïense kerken bieden hulp in het hele 
land. Zij zorgen voor een veilige plek waar kin-
deren kunnen te spelen en psychosociale hulp om 
mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedselpakketten en op centrale plek-
ken in getroffen steden staan mobiele locaties 
waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen 
en hun verhaal kwijt kunnen.  
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Mutaties kerkblad 
t/m 18 november
Ingekomen
P.M. van Geenen	 v N tot Pannerdenplnts 

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau is  van 14:00 tot 16:00 uur 
geopend op de volgende momenten:

-	 20 december 2023
-	 24 januari 2024
Ontmoetingskerk, Bentinclaan 7, Doorwerth

Buiten de openingstijden is het kerkelijk bureau 
bereikbaar via het volgende emailadres:
kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Kroonjaren en Jubilea

Eindejaarscollecte 
Aan het eind van het jaar vragen we u om een extra gift voor het voortzetten van al ons mooie 
werk in het nieuwe jaar. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die de 
Kerkenraad zorgvuldig uitkiest. We vragen u om uw bijdrage voor de Eindejaarscollecte 2023 
over te maken op bankrekening 
NL85 RABO 037 37 11 395 ten name van Protestantse Gemeente 
Doorwerth-Heveadorp. Graag in de rubriek Omschrijving of Mededeling Einde-
jaarscollecte vermelden. Bij voorbaat danken we u hartelijk dank voor uw steun. 

College van Kerkrentmeesters

Opbrengsten eerste collecte
Datum: Bestemming: Contant: Bank : Totaal :
01-10-2023 Diaconie € 67,05 € 5 € 72,05
08-10-2023 Diaconie € 107,45 € 105 € 212,05
15-10-2023 Diaconie € 82,50 € 5 € 87,50
22-10-2023 Indonesie: Sterke vrouwen in de kerk € 81,70 € 5 € 86,70
29-10-2023 Diaconie € 61,90 € 5 € 66,90
05-11-2023 Columbia: Sociaal bewogen € 81,95 € 5 € 86,95
12-11-2023 Libanon: Kansen voor jou € 204,95 € 5 € 209,95
12-11-2023 3e collecte : Kruispunt € 114,90
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In januari 2024 gaat Actie Kerkbalans van 
start. Tijdens deze actieperiode zullen we om 
een financiële bijdrage vragen zodat we ook 
in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor 
staan. Tijdens deze Actie krijgen alle leden 
van onze gemeente een brief en formulier 
met het verzoek voor een jaarlijkse financiële 
bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer 
op u mogen rekenen.

Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor 
de kerk van morgen’. De kerk is niet alleen 
voor ons maar ook voor de generaties na 
ons van grote waarde. Om aan de kerk van 
morgen te werken staan we voor grote 
uitgaven. We gaan verbouwen om de kerk 
vitaal te houden. De succesvolle zomerweken 
hebben ons geleerd dat het aanbieden van 
activiteiten 
gewaardeerd wordt. Er kwamen veel bezoekers 
en de reacties waren lovend. Het bleek dat 
de inrichting van ons gebouw veranderingen 
nodig heeft om deze activiteiten vaker te 
organiseren. Het ombouwen van de kerk voor 
activiteiten is simpelweg te veel gevraagd van 
de vrijwilligers en de indeling van de ruimtes 
vraagt om verandering. Aan die veranderingen 
in het gebouw gaan we nu werken en dat kost 
veel geld. Het budget voor de verbouwing is 
ongeveer € 300.000. 
Het zal overbodig zijn om te zeggen maar 
de gestegen gasprijzen gelden ook voor ons. 
Alleen al het warm houden van het gebouw 
kost 2 a 3 keer zo veel als enkele jaren 
geleden. 
 
Begin dit jaar hebben we gemerkt dat het 
gemiddelde toegezegde bedrag per toezegger 
minder was dan in Kerkbalans 2022 terwijl 
de kosten door inflatie en gasprijzen flink 
gestegen waren. We doen daarom een 
dringend beroep op u om gul te geven. 

In de week van 15 januari t/m 19 januari 2024 
bezorgt een vrijwilliger de brief en het 
formulier voor Kerkbalans 2024 bij u. 
Evenals vorig jaar in de Actie Kerkbalans belt 
de vrijwilliger niet aan. Wij verzoeken u om 
op het bijdrage formulier in te vullen hoeveel 
u wilt bijdragen. Hierna graag het formulier 
weer in de envelop stoppen met uw naam 
zichtbaar voor het venster van de envelop. 
Het vriendelijke en dringende verzoek aan u is 
om het ingevulde formulier uiterlijk 26 januari 
2024 bij de vrijwilliger in te leveren. De naam 
en het adres van de vrijwilliger staan op de 
envelop.

Net als in Kerkbalans 2023 zal het nu mogelijk 
zijn om uw tweede bijdrage aan de diaconie te 
bestemmen.

Uw bijdrage aan de Zending blijft uiteraard 
van harte welkom op bankrekening 
NL37 RABO 037 37 36 800 met de 
omschrijving Zending. 

Mocht uw voorkeur ernaar uitgaan dat de 
vrijwilliger de brief bij u op komt halen dan 
vragen wij u om zelf contact op te nemen met 
de vrijwilliger. Als u wat verder weg woont dan 
zal de postbezorger de brief en het formulier 
bij u bezorgen.

Wij rekenen op uw bijdrage en danken u hier 
alvast hartelijk voor.

Kerkbalans
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26 oktober mochten we als 70+ weer samen genieten van een heerlijke maaltijd, dit keer een 
“Indische” en vooral ook van het samen ontmoeten. Als je rond kijkt en ziet hoe iedereen geniet, 
dan gaat m’n hart open van blijdschap en dankbaarheid!
Op naar de stamppot in februari.

Namens de Diaconie,

Siny

De kinderen van basisschool de Dorendal 
gaan ook dit jaar kleurrijke kerstkaarten 
maken en die in de week voor kerst bezorgen 
bij ouderen uit onze kerkelijke gemeente en 
bij ouderen in hun persoonlijke omgeving. 
Ook de oudere leden van de Doorwerthse RK 
Gemeenschap ontvangen via hun secretariaat 
deze kerstgroet. Deze actie wordt al enkele 
jaren door zowel de jeugdige makers/
bezorgers als de ontvangers zeer gewaardeerd.

Voor het zover is, moeten de ca. 200 kaarten 
nog wel als een leuk cadeautje worden 
verpakt! Werkgroep Groene Kerk reikt ons 
hiervoor goede ideeën aan: we verpakken de 
kaarten in een mooi én duurzaam zakje en er 
worden geen glitters meer gebruikt voor de 

versiering. Wél andere, leuke versieringen, 
zodat de kaarten er ongetwijfeld weer fraai 
en aantrekkelijk uit zullen zien.
En het belangrijkste: ze worden door de 
kinderen vanuit het hart gemaakt, waardoor 
de kaarten én de warme teksten ons hart weer 
raken!

Het verpakken willen we doen op 
woensdag 13 december om 15.30 uur 
in de Ontmoetingskerk.
De kinderen zorgen dat zij de kaarten 
klaar hebben. Wie komt helpen?

Opgave bij Susan Cleveringa 
vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Kerstkaartenactie
oproep kerstkaarten verpakken
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Repair Café Doorwerth
Zaterdag 2 december en 6 januari 13.00-15.30 | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Waardeer het, repareer het
Op deze zaterdag kunt u kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels 
of fiets laten repareren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft aanwezig 
tijdens de reparatie en drinkt gezellig een kop koffie of thee. 
Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom.

Het Repaircafé is iedere eerste zaterdag van de maand.
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680

Activiteiten december / januari

Leerhuis Oosterbeek 
Maandag 11 december 20.00 uur | de Vredebergkerk, Oosterbeek

Panc Beentjes over ”Koningen en Profeten”.
De parabel van Jotam is een prachtig voorbeeld hoe men heeft geworsteld met het instituut 
koning. Steeds speelt de thematiek ‘God is koning’ een belangrijke rol. Profeten verschijnen in 
Israëls geschiedenis, wanneer er sprake is van koningen. Centraal staat de vraag hoe profeten 
hun boodschap onder woorden brengen.

Maandag 8 januari 20.00 uur | de Vredebergkerk, Oosterbeek

Henk Janssen ofm over ”Messias en Messiaanse tijd”. 
Strikt genomen komen er in het Oude Testament geen messiaanse verwachtingen voor, wel 
allerlei heilsverwachtingen, maar deze richten zich niet op de komst van een gezalfde persoon, 
maar op de komst van Gods koninkrijk. Wat betekent dit voor de Messias en de messiaanse 
tijd? Voor Jezus, de Christus, en Gods koninkrijk?

Maandag 22 januari 20.00 uur | de Vredebergkerk, Oosterbeek

Peter-Ben Smit.
Het begrip „Knecht van God”, nauw verbonden met “Zoon van God”, komt in de Bijbel in een 
aantal traditielagen en met een aantal nuances in de betekenis voor. Deze lezing geeft een 
overzicht van het begrip, gaat er op in wie er mee aangeduid wordt en wat het effect hiervan is. 
Hierbij komen ook de meer maatschappelijke dimensies van de beide begrippen aan bod. Het 
accent zal liggen op het nieuwtestamentische gebruik van de twee noties.

Tentoonstelling Brederoc - Mill Hill
2 december, zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur 
St. Jozefhuis, Johannahoeve 4, Oosterbeek

Brederoc, alias Kees Breed van de Bergse school, heeft een grote 
hoeveelheid stillevens, zelfportretten, religieuze schilderijen en etsen 
nagelaten aan Mill Hill Oosterbeek.  

Toegang gratis.
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Koffie met een Oortje
Dinsdag 12 december en  9 januari 10.00-11.30 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij 
elkaar onder het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met 
elkaar te praten en er is altijd een luisterend oor. 

Vervoer Toos Snijders  026-3332700 

Bijbelkring - Ga mee… met Paulus!

Woensdag 13 december en 10 januari 15.00-16.30 uur  
(inloop vanaf 14.45 uur) Ontmoetingskerk, Doorwerth

Wie was Paulus? Wat weten we over zijn reizen, zijn brieven, zijn 
boodschap? We gaan het ontdekken door samen delen van zijn 
brieven te lezen en zijn voetstappen te volgen. Ga mee! 

De Bijbelkring is iedere tweede woensdag van de maand.

Kerstsamenzang
Zondag 17 december 2023 15.00 uur

‘Samen zingen onderweg naar het feest van kerst’

Met medewerking van: 
Het koor ‘The New Creation’ uit Ede o.l.v van Rob Biersteker.
Jan-Martin Berghuis voor de overdenking/meditatie.

Het belooft weer een mooie zangmiddag te worden. U komt toch ook!

Volkskerstzang Oosterbeek
Woensdagavond 13 december | Vredebergkerk, Toulon van der Koogweg 3 te Oosterbeek. 
Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur

Het Kerstevangelie wordt gelezen en er worden veel Kerstliederen gezongen. Dit jaar werken 
mee het koor De Lofstem-Oosterbeek o.l.v. Jeannette van ‘t Veld, Korps Leger des Heils uit Ede 
o.l.v. Olaf Ritman, organist Jack Blok.
De spreker is Joost Röselaers, predikant Remonstrantse kerk en schrijver. 
Na afloop van de dienst staat er warme chocomel en glühwein op het kerkplein voor u klaar.
Allen van harte welkom! 

Op adem komen
Donderdag 21 december 10.00-13.00 uur | Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7 Doorwerth

Graag nodigen wij jullie weer uit om samen Op Adem te Komen. We beginnen 
met koffie en iets lekkers erbij. Daarna komt Karianne Brouwer en zal met 
haar fantastische vioolspel kerstmuziek ten gehore brengen. Rond 12u gaan we 
samen lunchen.

I.v.m. de lunch graag opgeven voor 18 december bij Siny van Pijkeren tel.nr. 
0643900522.

10 euro graag contant op de dag zelf
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Kloosterweekend 2024 In Abdij van Postel (B)
Vrijdag 12 tot Zondag 14 januari 2024 

Ook in 2024 organiseert de Oecumenische Kloostergroep, 
tegenwoordig onderdeel van de Werkgroep Vorming & Toerusting, 
een weekend.

We volgen een eigen programma, wat door de kloostergroep wordt voorbereid. Nadere 
informatie en het programma worden begin januari toegestuurd.

Kosten: ± € 125,00 plus reiskosten. 

Meer informatie: Ina Roelofsen of Susan Cleveringa 

Aanmelden: inaroelofsen39@gmail.com 

Thee met Thema
Burgerlijke ongehoorzaamheid, wat mag wel en wat mag niet
Zondag 28 januari 16.00 (inloop 15.30 uur) | Vredebergkerk, Oosterbeek

Inleider: Kees Schuyt 

‘Vreedzaam demonstreren voor urgente klimaatmaatregelen: welke 
(on)gehoorzame acties zijn effectief en geoorloofd?’

Bij dit nog steeds actuele onderwerp komt ook de vergelijking tussen 
klimaatprotesten, boerenprotesten en andere gebeurtenissen van 
afgelopen jaren aan de orde.

Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl

Zie voor een overzicht van seizoen 2023-2024 de bekende gele folder.

Nieuwjaarsontmoeting 
Maandag 1 januari 10.30 | Ontmoetingskerk, Doorwerth 

We zijn nog druk bezig om dit te organiseren, maar Henny Kuyten- Zitman uit Buren is er al 
weer op uit gestuurd om krakelingen te kopen voor de Nieuwsjaarsbegroeting. Krakelingen? 
En geen oliebollen en appelflappen?.......Wij grenzen aan de Betuwe en het is een goede traditie 
daar om met Nieuwjaar een reuze krakeling te eten van de warme Bakker!. Als u komt, hoort u 
er meer van.!!

Op adem komen
Donderdag 18 januari 10.00-13.00 uur | Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7 Doorwerth

Kom genieten van muziek, gesprekken en gezelligheid. Na het programma gaan 
we samen aan tafel voor de lunch. U bent weer van harte uitgenodigd op deze 
gezellige ochtend.

Kosten: 10 euro, op de dag contant te betalen. 

Graag opgeven bij Siny van Pijkeren, tel. 0643900522
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Alzheimer Café Regio Renkum
Woensdag 24 januari 19.30, inloop vanaf 19.00 uur | Ontmoetingskerk, Doorwerth

Dit Alzheimer Café is voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden 
en andere belangstellenden. Elke vierde woensdag van de maand behalve juli, 
augustus en december. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Het programma is van 19.30 - 21.30 uur. De toegang is gratis.

Beste GemeenteledenBeste Gemeenteleden

Hartelijk dank voor de mooie bloemen Hartelijk dank voor de mooie bloemen 
die Jan en ik mochten ontvangen.die Jan en ik mochten ontvangen.

Wij zijn dankbaar voor jullie Wij zijn dankbaar voor jullie 
medeleven ,al is de aanleiding minder medeleven ,al is de aanleiding minder 
prettig.prettig.

Wij voelen ons verbonden met de Wij voelen ons verbonden met de 
Ontmoetingskerk .en dat voelt goed Ontmoetingskerk .en dat voelt goed 
!!!!!!!!

 HARTELIJKE GROET Jan en Heleen  HARTELIJKE GROET Jan en Heleen 
Noordermeer.Noordermeer.

Lieve mensen,Lieve mensen,

Jolande en ik hebben de laatste maanden veel Jolande en ik hebben de laatste maanden veel 
meegemaakt. Met mij gaat het op dit moment meegemaakt. Met mij gaat het op dit moment 
wel wat beter. Jolande is kortgeleden voor de 3de wel wat beter. Jolande is kortgeleden voor de 3de 
keer geopereerd aan haar oog, maar dat gaat keer geopereerd aan haar oog, maar dat gaat 
nog niet zo best. Ook haar hersenschade speelt nog niet zo best. Ook haar hersenschade speelt 
haar parten. Gelukkig kan ze wel praten, kan haar parten. Gelukkig kan ze wel praten, kan 
ze kort wandelen en kleine dingetjes thuis doen. ze kort wandelen en kleine dingetjes thuis doen. 
We wachten af of haar oog op termijn beter gaat We wachten af of haar oog op termijn beter gaat 
functioneren. Van jullie als gemeente kregen we functioneren. Van jullie als gemeente kregen we 
een mooie kaart als steun. Dat waarderen we heel een mooie kaart als steun. Dat waarderen we heel 
erg. Je hoort dan ergens bij. Nogmaals hartelijk erg. Je hoort dan ergens bij. Nogmaals hartelijk 
dank.dank.

Lieve groeten, Teun en JolandeLieve groeten, Teun en Jolande

Oecumenische middag
Tot onze spijt laten wij weten dat tengevolge van het terug lopend aantal  
bezoekers , wij hebben besloten met ingang van 2024 te stoppen met de  
oecumenische middag op de vierde woensdag van de maand. Na vele jaren is 
dit een moeilijk besluit.
Het begon in 2016 als “Senioren middag” wat later veranderde in gespreks-
groep en daarna overging als oecumenische middag . 

Wij kijken dankbaar terug op vele mooi ,gezellige en informatieve middagen 

 Iete, Ineke en Heleen 

Lieve gemeenteleden,Lieve gemeenteleden,

Hartelijk dank voor de mooie/kleurrijke Hartelijk dank voor de mooie/kleurrijke 
bos bloemen, bos bloemen, 

die ik van jullie heb gekregen. En erbij een die ik van jullie heb gekregen. En erbij een 
heel leuke kaart met veel handtekeningen.heel leuke kaart met veel handtekeningen.

Heel erg bedankt, Annie KettingHeel erg bedankt, Annie Ketting

Bedankjes
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Terugblik: Alain Verheij, 31 oktober
 

Een goed gevulde Ontmoetingskerk (Doorwerth) luisterde 
aandachtig naar Alain Verheij die “hip-hopte” door de bijbel en 
via Mozes (= de 10 geboden) en Jezus (= o.a enkele parabels)
ons “De weg van (economische) gerechtigheid” meldde. Zijn 
vlotte babbel stipte wezenlijke zaken aan die voor sommige 
van ons nieuw en voor andere bekend(er) waren.
In ieder geval was het zinvol om samen de waarde van “geld en 
goed” (bv. Wat verrijkt de wereld echt?) te bespreken. Dat lukte 
ook goed in het nagesprek dat voorzichtig begon maar later 
lekker uitdijde.
Alain Verheij ging bevlogen terug naar Alphen aan de Rijn 
en wij naar onze huizen in Renkum, Heelsum, Oosterbeek of 
Doorwerth.
Voor “de groene kerken in de regio” smaakte deze avond naar 
meer. We gaan nadenken over een nieuwe invulling met een 
“groene denker” (m/v).
 

ds. Joke Quik-Verweij, namens de (regionale)groene kerken

Waarschijnlijk hebben we dit jaar al mensen 
uit uw gemeenschap in de Oude Kerk in 
Oosterbeek mogen begroeten. Er waren 
immers diverse vieringen van de Raad van 
Kerken, waaronder de Taizé -vieringen op 
zondagmiddag in de zomermaanden. De 
Oude Kerk is ruim 1000 jaar oud en daarmee 

de oudste kerk in Nederland die nog als kerk 
gebruikt wordt. Er is veel te vertellen over deze 
1000 jaar, hoewel het zwaartepunt van onze 
verhalen vaak ligt bij slechts 9 dagen, de Slag 
om Arnhem. De kerk was het laatste steun-
punt van de Geallieerden, voordat ze zich over 
de Rijn moesten terugtrekken. De gewonden 
bleven achter in de pastorie bij Kate ter Horst. 
De oude linde voor de kerk vertelt het ver-
haal van Mark Leaver, die door de dikke stam 
gered werd. Van 1 mei tot 1 oktober is de kerk 
3 middagen per week gratis toegankelijk voor 
bezoekers. Daarnaast kunnen groepen het hele 
jaar door een rondleiding boeken voor 
€ 3 per persoon. U bent hartelijk welkom voor 
een familieuitje of bezoek. Info op onze 
website: www.oudekerkoosterbeek.nl

Diny Brouwer-Eising, 
Stichting Vrienden Oude Kerk

Oude Kerk Oosterbeek
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Interview met Toos Snijders door Maarten van 
Weele

Is het echt waar dat jij en Ad stoppen met het 
beheerderschap?
Ja, dat is echt waar, het is mooi geweest zo. 11 
jaar zijn we hulpkoster en beheerder geweest. 
We stoppen begin januari 2024.

Jullie hebben onschatbaar waardevol werk 
voor de kerk gedaan maar het kost tijd. Wat 
vonden jullie leuk aan het werk?
Het klopt dat het veel tijd kost en die hebben 
we ook al gaat de leeftijd nu een rol spelen. 
Heel leuk vinden we de contacten met de men-
sen en de vele complimenten die we van de 
huurders krijgen en we doen het natuurlijk ook 
voor onze eigen kerk. We hebben er plezier in 
als alles gesmeerd loopt.

Wat gaf je nog meer voldoening in je werk?
Het is wel verantwoordelijk werk. Plezierig is 
dat we samen met de hulpkosters zorgen dat 
alles goed geregeld is, dat iedereen zich wel-
kom voelt en we zijn graag goede gastvrouw 
en gastheer. We hebben er plezier in als men-
sen blij zijn met de koffie en drankjes in de 
pauzes en dat ze het fijn vinden om de ruimtes 
in onze kerk te gebruiken. 

Stoppen jullie er nu helemaal mee?
Nee zeg, we blijven hulpkoster voor sommige 
groepen zoals het Alzheimer café. 

Mogen belangstellenden je contacten?
Vanzelfsprekend zal ik belangstellenden graag 
vertellen over deze prachtige baan. Ik ben 
bereikbaar via 
tel. (kerkgebouw) 026-3333979 (keuze 3) 
en e-mail: 
beheerder@ontmoetingskerk-doorwerth.nl.

 

Reactie kerkrentmeesters

We zijn Toos en Ad heel erg dankbaar voor al 
het werk dat ze voor de geloofsgemeenschap-
pen hebben gedaan. We zoeken een kandidaat 
of kandidaten voor deze zinvolle baan. Toos is 
bereikbaar via 
tel. (kerkgebouw) 026-3333979 (keuze 3) 
en e-mail: 
beheerder@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
om belangstellenden over het werk te vertellen. 

De kerkrentmeesters Bert Veldhuis en Maarten 
van Weele zijn bereikbaar via kerkrentmees-
ters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl om je te 
informeren over de komende vacature. Als je in 
de mail je telefoon nummer vermeldt dan belt 
Bert of Maarten je terug.

 

 

Vacature Beheerder
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Week van Gebed voor de Eenheid 
		  en Bijbelzondag
Start is op 21 januari. De Ontmoetingskerk is de Ontvangende kerk. Alle geloofsgenoten van de 
andere kerken komen naar Doorwerth. En wij zullen ons beste beentje voor moeten zetten o.l.v. 
de voorzitter van de werkgroep erediensten, Mevrouw Nineke Verhaagen. Dus allemaal vroeg
uit de veren en we zullen een pluim krijgen van………Dominee Irene Pluim uit Oosterbeek!
Op 28 januari komt de jonge dominee Ruben den Hertog uit Vorden ons iets vertellen over 
Bijbelzondag!! Ook dan is het fijn wanneer de kerk veel toehoorders krijgt!

Zomerweek 24 in de maak
De projectgroep Zomerweek 24 is alweer bij elkaar geweest. Ze bruist van de verlangens en 
ideeen. Zet de datum: zaterdag 10 augustus tot en met zondag 18 augustus 2024, vast in jullie 
agenda. Nodig familie en vrienden uit. Plan de vakanties en stedentripjes hieromheen.
De ontmoeting staat natuurlijk voorop. Daarnaast lijkt er zowel behoefte aan diepgang als 
aan feest. 
Graag horen wij ook jullie verlangens en wensen. Laat ze ons weten!
Goede, aandachtige wintertijd!

Het projectteam Zomerweek, Susan, Gerhard, Carla, BartJan, Gerard, Mirjam, Hans en Martin.

DuisterMis 
'Het zijn de barsten en de scheuren die het licht binnenlaten.' 
We gaan langzaam maar zeker richting de donkere dagen voor kerst. De tijd van vallende 
bladeren, gordijnen dicht en winterslaap. De tijd om naar binnen te kijken en te onderzoeken 
waar je blij mee bent of wat je juist anders zou willen. Kortom: tijd voor DuisterMis!

In dit project onderzoekt Het Nederlands Bach Consort: Donker en Licht. Met muziek van 
Josquin des Prez, Arvo Pärt en James McMillan. En een gloednieuwe compositie van saxofonist 
Lotte Pen: DuisterMis!

Acht stemmen, een orgel en een sax. Concerten waar je met gesloten ogen naar binnen kunt 
kijken en je fantasie kunt laten gaan.

Zwolle
Academiehuis 

Grote Kerk
19 januari 2024 | 20:00 uur

€25,-

Amsterdam
Waalse Kerk

20 januari 2024 | 20:00 uur 
€25,-

Deventer
Lebuinuskerk

27 januari 2024 | 20:00 uur 
€25,-

Groningen
Lutherse Kerk

26 januari 2024 | 20:00 uur 
€25,-
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Groene kerk
Uit het Parool:
"Met een avondje hout stoken in een kachel stoot je evenveel fijn-
stof uit als met een autorit van duizend kilometer." En: "Ongeveer 
een kwart van de in Nederland uitgestoten fijnstof en 14 procent 
van de gezondheidseffecten door luchtvervuiling zijn te wijten aan 
door huishoudens geproduceerde houtrook. De uitstoot en de 
impact zijn daarmee ongeveer gelijk aan die van de hele 

Nederlandse industrie." En: "Wat ook te denken geeft: uit houtkachels en haarden komt 
stukken meer fijnstof dan van het totale Nederlandse wegverkeer, wat beetje bij beetje 
schoner is geworden. Verder komt een groot deel van de kankerverwekkende polyaromatische 
koolwaterstoffen (PAK’s) in de lucht uit uit houtstook”. Dat betekent, als je dit eenmaal weet, 
dan steek je toch nooit meer je openhaard aan? Dit betekent dat wij als Groene Kerk ook geen 
vuurkorf meer kunnen branden bij onze winterse activiteiten.

Leven met verhalen

Vertrouw op je eigen wijsheid
Je bent er mee op aarde gekomen

In al mijn werk ga ik op zoek naar wat mensen ten diepste aan kracht in zich hebben. En dat is 
heel veel. Maar soms heb je iemand nodig die jou een spiegel voorhoudt om dat te zien. Soms 
heb je stilte nodig om contact te maken met je eigen kracht.

In mijn werk mag ik als ‘vroedvrouw’ helpen die levenskracht geboren te doen worden. Een 
wonderlijk proces dat voor alle betrokkenen nieuw leven baart. Creativiteit met klank en kleur 
ondersteunen dat proces en geven bovenal plezier. Je bent verrast wat je dan ontmoet in jezelf 
en bij de ander.

Ik nodig je uit om mee te doen met een van de  workshops waar we vanuit het eigen 
levensverhaal verbinding maken met wat diep in jou wacht om geboren te worden. 

Er zijn allerlei speciale weken met schilderen, schrijven, wandelen, met speksteen werken vanuit 
ons huis in de Vogezen. U kunt mij bereiken via de website. www.levenmetverhalen.nl
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Deze keer wil ik u een verhaaltje vertellen. Beter 
gezegd: moet ik u een verhaaltje vertellen. Want 
ik wil het helemaal niet vertellen. Het is namelijk 
een vreselijk verhaaltje. 

Het is niet nieuw. Het is al eeuwen oud. En 
het is tegelijkertijd gloednieuw; ik heb het 
gisteravond weer eens in het Journaal gehoord. 
En of dat al niet genoeg is, vanmorgen nog 
eens in extenso in de krant gelezen: zo-en-
zoveel doden bij bombardementen in Oekraïne, 
zo-en-zo veel doden bij moordpartijen op de 
vluchtelingen, in een Afrikaans land dat Darfoer 
heet. U weet wel, ook al van die deerniswekkende 
gelukzoekers. Onder hen ook zo-en-zo veel 
kinderen, vooral niet te vergeten. Steeds weer 
hetzelfde verhaaltje. En, voor je het weet, onder- 
geschoffeld door andere, grote verhalen. Over 
grote culturen, over heldhaftigheden te land, 
ter zee en in de lucht, over wetenschappelijke 
ontdekkingen die indrukwekkend zijn, over 
enzovoort. 

Het zijn ècht grote verhalen. Waard om 
opgetekend te worden, en hoe. Alleen – vergeet 
toch nooit dat ene. Dat kleine, dat waar ik zo 
onrustig, zo bang van kan worden, dat waar 
ik soms zo ook beschaamd van word – ja, dat 
kleine mag niet worden vergeten. Hoe graag ik 
dat soms ook zou willen. 

We vieren weer eens Kerst, met al wat erbij 
hoort. We horen weer over de zwangerschap van 
Maria, over de geboorte van Jezus, dat kind, 
geboren uit Gods levensadem. Zowel binnen als 
buiten de kerk wil iedereen daar ineens over te 
willen horen. Met muziek van Bach erbij die dan 
weer eens ‘onsterfelijk’ heet. 

En één van de vier evangeliën, dat naar 
Mattheüs, staat weer eens met nadruk dat 
verhaaltje dat ik bedoel. Met nadruk als 
de opmaat naar het leven van Jezus: de 
kindermoord in Bethlehem. Dat evangelie is een 
kleine 2000 jaar oud, maar ook daar al is het 
niet nieuw. Slaat u het maar eens open, leest u 
het maar eens hardop als u durft: 
‘Een stem is te Rama gehoord, geween en veel 
geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen 
weigert zich te laten troosten, omdat ze er niet 
meer zijn.’ 1

1Matheus 2: 18, een verwijzing naar Jeremia 31: 15

De evangelist haalt een profetie aan die al 
eeuwen ouder is dan het evangelie. Dat kleine, 
dat oude, vreselijke, verhaaltje. Dat van ooit en 
toen, dat in de krant van vanmorgen, dat van 
een man die wordt doodgemarteld aan een kruis. 
En van wie we in de kerk zeggen dat we Zijn 
navolgers zijn. Navolgers van die man van toen, 
in Zijn volstrekte eenzaamheid, die man die 
Jezus moest worden genoemd: God redt. 
We gaan weer eens Kerst vieren. Met van 
alles en nog wat bij waar we zo aan gewend 
zijn geraakt: Kling, Klokje, klinge-linge-ling, de 
herdertjes lagen bij nachte en O Dennenboom 
zo wonderschoon, u weet wel, die boom die in 
onze contreien een fijnspar is en die met wat 
versiering eraan zomaar een kerstboom wordt. 
Wereldwijd, zelfs. 
Dat is ook een verhaaltje. Een veel leuker, 
gezelliger verhaaltje, dat ik eigenlijk liever zou 
vertellen. Het is heus wel waard gekoesterd te 
worden, want het spreekt van saamhorigheid, en 
van eventjes een andere, zachtere wereld. Maar 
dat kleine, dat vreselijke verhaaltje mag nooit 
worden vergeten, minimaal omwille van die zo-
en-zo- veel kinderen, meegesleept op weg naar 
een beter bestaan, een beter land, gelukzoekers 
achter hun ouders die hoopvol en wanhopig op 
weg zijn naar een beter, een gedroomd land - 
wie weet naar het onze, dat rijke. 

Dat verhaaltje herhalen we in de kerk. Ieder jaar 
met Kerst. En het hele jaar door. Want wie zijn 
we? Navolgers toch? Navolgers van die Jood die 
Jezus heet? Die ene van Nazareth? 
Weten we dat nog? 
Weet ik dat nog wel? 
Omwille van de liefde Gods?

HJN

Columnpje

Léon Cogniet
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Je ziet deze zomer de ene na de andere voetbalheld naar Saoedi-Arabië vertrekken. 
Tegenover de nadelen van dat land, bijvoorbeeld voor hun vrouwen en voor andermens 
mensenrechten in het algemeen, staat zo'n groot salaris dat het ze niet lukt om te weigeren. 

Van een van hen, Neymar Jr, wordt al jaren gezegd dat hij extra wordt betaald om 'geen 
politieke of religieuze propaganda' te uiten. Als hij wat minder over Jezus en politiek praatte, 
kreeg hij een half miljoen per maand erbij van zijn voormalige Parijse club.

In het heel klein maakt iedereen dit mee. Bijna alle mensen doen regelmatig dingen die ze 
anders niet zouden hebben gedaan, omdat ze er geld voor krijgen. (Of zou je ook elke dag 
vrijwillig naar kantoor gaan?) Meestal zorgt dat voor weinig morele dilemma's, soms gaat het 
een klein beetje wringen.

Een dominee die ik ken, werkte in een kerk die elk jaar financieel werd gered door een 
schatrijke Quote-500 familie die daar lid was. Je bent er dankbaar voor, maar moet continu 
oppassen dat je die familie niet voortrekt. Ze betalen jouw loon en het onderhoud van het 
orgel. 

Ik werd onlangs uitgenodigd om over Geld en go€d te komen spreken voor veertig 
vermogensbeheerders bij een grote Nederlandse bank. We spraken af dat ik Bijbelverhalen 
zou vertellen, en waarden zou schetsen in de strekking van mijn boek. 'Al is het natuurlijk 
niet de bedoeling dat je de bank gaat staan affakkelen', zei mijn opdrachtgever. Dat was ik 
ook niet van plan, maar toch voelde ik me heel even gecompromiteerd worden in mijn vrije 
rol als spreker. Wie betaalt, bepaalt tot op zekere hoogte - alle mensen trekken daarin hun 
eigen grenzen. 

Wat had jij niet moeten of willen doen, maar deed je voor het geld?

Wie heb jij te veel gepleased omdat ze veel geld hadden en gaven?

Wanneer heb jij je eigen 'koopmacht' wat minder chic gebruikt?

Wat doe jij voor geen goud ter wereld,

wat zou je voor het grootst denkbare bedrag nog niet opgeven?

Het antwoord op die vragen legt jouw onwrikbare waarden bloot.

 							       Wordt vervolgd in het Februarinummer...

Deel 4
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Een hoop breken en delen, zo’n afscheid

Breek het leven, brood in je handen
Deel van het leven, water wordt wijn
Zondag 12 november vierden wij dankdag voor het gewas en arbeid, het avondmaal en mijn 
afscheid als gemeentepredikant van de PGDH.

Voor jullie als buitenwacht (wakers buiten de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters) 
leek het allemaal snel gegaan. 8 oktober kondigde ik aan te stoppen en een maand later was 
het al zover. Intern waren wij al vanaf februari met deze herschikking bezig.
Herschikking? Ja, want mijn veranderde positie heeft twee kanten. Allereerst wilde ik graag aan 
het werk met het uitbouwen van de samenwerking tussen de gebruikers van het gebouw, zeker 
met de grote verbouwing, die op stapel staat. Daarnaast zocht ik meer tijd voor mezelf. Sinds 
februari 2022 werk ik voor 20 uur als predikant van de Pg Rotterdam Zuid, wijkgemeente Credo. 
De volledige werkweek met het reizen neemt veel tijd in beslag. Ik bezuinigde op mijn tijd voor 
sporten en sociaal contact. Enfin, na lang zoeken vonden we de oplossing, dat ik vanaf 1 decem-
ber 2023 aan de slag ga als projectleider Huis van Ontmoeting. De gedachte hierbij is dat ik de 
leiding neem om het format van de Zomerweek verder uit te bouwen, tot een dynamisch, maat-
schappelijk en geestelijk jaarprogramma, vanuit onze Ontmoetingskerk. Volg de publiciteit en 
doe mee, waar mogelijk.
Wij breken dus met de vaste rolverdeling binnen de gemeente. Wij blijven delen in onze inspira-
tie, om een Huis van Ontmoeting te zijn. Zo geven we invulling aan de zegenspreuk, die bij de 
ingang hangt: Aan deze plek zal ik vrede geven.

Niet alleen brachten deze zondag vele betrokkenen groenten, fruit en conserven naar de kerk, 
ook wilde ikzelf delen in mijn bezieling en verbondenheid. Ik kocht voor jullie rode rozen, als 
symbool van de eenheid tussen God en jou, en bevestigde daar bovenstaande kaart aan. Breken 
en delen in je dierbaarheden. Zowel geestelijk, sociaal als fysiek. Dat is mijn levens- en 
werkmotto, zo op dit moment verwoord. Riet en Peter Kool deelden ze uit. Hoe hartelijk!
In relatie tot de nieuwbouw van de kerk en het idee van het oranje (keltische) kruis (kruis met 
cirkel van de zon) op de vloer en de oranje tafel, die op het verticale been geplaatst, zowel 
aan de binnen als aan de buitenkant van de muur staat, zocht ik naar een symbool om deze 
kleurrijke belofte vast te houden. Ik vond een prachtige blauwe vaas. Deze heb ik aan de 
gemeente overhandigd.

Als kerkenraad en gemeenschap hadden jullie ook niet stil gezeten. Niet alleen was er een ploeg 
bezig geweest om mensen uit te nodigen en een feestelijke setting te creëren, ook hebben jullie 
gedeeld in een paar fraaie geschenken. Die bleken ook weer om te delen … Het nieuwste boek 

Brice Marden - de fraaie tuin van de volle verbeelding
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van Erik Galle ‘Voorbij het beeld’. Erik Galle’s eerdere boek, De Voorafplek, lezen we nu in de 
verfrissingscatechese en we zijn zeer blij met zijn voedzame woorden. Daarnaast kreeg ik van 
Susan een prachtige olijfboom met de vruchtbare wensen van jullie allen en een schoffel.
De olijfboom bleek al een bestemming te hebben: de tuin van de kerk. De tuinploeg wil de boom 
op een bergje plaatsen: de olijfberg. Dat is een vrolijk plan. De schoffel was een aanmoediging 
om het schoffelen meer te beoefenen: graag ook in de tuin om de kerk!

Dank ook voor het delen in de persoonlijke geschenken en wensen van jullie allen. Ik vind het 
een voorrecht om met elkaar stil te kunnen staan bij twaalf jaar samen op weg zijn en ons daar-
bij op te kunnen maken voor een nieuwe etappe.

Met dat ik de rol als gemeentepredikannt losliet, kon Teus de Vries, als voorzitter van de kerken-
raad, al meedelen dat ds Inge de Jong (nee, niet mijn zus), per februari het stokje overneemt. 
Inmiddels heb ik haar ontmoet en ik verwacht, dat wij een geïnspireerde reisgenoot en -leider 
mogen ontvangen.

Totdat Inge de Jong begint, heeft de kerkenraad gevraagd of ik nog enkele uitvoerende taken 
op mij wil nemen. Dat doe ik graag.
Naar de verbeelding van Brice Marden (zie boven) ben ik overgestapt naar een nieuw kleurvak, 
maar de aderen van doorbloeding (kleurlijnen) lopen gelukkig deels door tussen de vakken.

Hartelijke dank voor het breken en delen, sinds 2011, graag ga ik met jullie en met God verder 
op de weg, van de vrede, door de samenlevingen van Doorwerth en Heveadorp. 

Vaya con Dios.

Hartelijke groet, Martin de Jong
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