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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk juni, juli en augustus 
Bentincklaan 7, Doorwerth 
Aanvang 10.00 uur  
tenzij anders is vermeld 
 

 
 

 

*Zolang Teun van de Steeg nog niet hersteld is, wordt er een vervanger gezocht om voor ons te spelen. 
 
 
 
 

 

*lees meer over de bijzondere collectes op pagina 12.  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

04-06-23 Mw. ds. D.T. de Mildt Arnhem Piet Nijenhuis   

11-06-23 Ds. T.P. Wiersum Zierikzee Teun van de Steeg*   

18-06-23 Mw. ds. E. Swinkels - Braaksma Nieuwegein Piet Nijenhuis   

25-06-23 Ds. J.M. de Jong Doorwerth Teun van de Steeg* overvliegen/avondmaal 

02-07-23 Ds. A.J.  de Kwaadsteniet Overberg Piet Nijenhuis   

09-07-23 Ds. J.M. de Jong Doorwerth Teun van de Steeg*   

16-07-23 Mw. ds. E.S.A. van Buuren Wierden Piet Nijenhuis   

23-07-23 Mw. Th. M. Koetsier Wijhe/Boerhaar Teun van de Steeg*   

30-07-23 Dr. L. Engelfriet Bennekom Teus de Vries   

06-08-23 Mw. ds. B. Elenbaas Oosterbeek Piet Nijenhuis   

13-08-23 Ds. W. Blanken Zutphen Teun van de Steeg*   

20-08-23 Mw. ds. G. van der Maas  Apeldoorn Piet Nijenhuis Zomerweek 

27-08-23 Ds. J.M. de Jong  Doorwerth Teun van de Steeg* Vriendschapsviering 

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1* Collecte 2* 

04-06-23 Teus de Vries Susan Cleveringa Diaconie Kerk 

11-06-23 Ina Roelofsen Woutje Vermeulen Diaconie Kerk 

18-06-23 Susan Cleveringa Margriet Tiemens Diaconie Kerk 

25-06-23 Anne Krijger Siny van Pijkeren Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Colombia Kerk 

2-07-23 Bart Jan Modderman J Hanneke Dokter Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Indonesië Kerk 

9-07-23 Teus de Vries Woutje Vermeulen Diaconie Kerk 

16-07-23 Anne Krijger Ina Roelofsen Diaconie Kerk 

23-07-23 Anne Krijger Asseliena de Haan Diaconie Kerk 

30-07-23 Ina Roelofsen Siny van Pijkeren Diaconie Kerk 

06-08-23 Bart Jan Modderman J Susan Cleveringa Diaconie Kerk 

13-08-23 Teus de Vries Margriet Tiemens Kerk in Actie/Zomerzending: Ghana Kerk 

20-08-23 Anne Krijger Hanneke Dokter Diaconie Kerk 

27-08-23 Susan Cleveringa Ton Janssen Diaconie Kerk 
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Kerktaxi juni, juli en augustus 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informatie over de Zomerweek 
 

In dit Kerkblad treft u een programmaboekje voor de Zomerweek en leest u op  pa-
gina 18 en 20 meer over  de voorpret, het thema van dit jaar en wanneer en hoe u 
zich kan opgeven nadat u een keus uit het programma gemaakt hebt. En niet onbe-
langrijk wat de prijzen voor deelname zijn. 
 
 
Het belooft weer een mooie week te worden. 
  

Kerktaxi juni 

4-06-23 Ad Snijders  026 333 27 00 

11-06-23 Bart Jan Modderman Jansen  026 482 24 36 

18-06-23 Margriet Thiemens  026 334 23 17 

25-06-23 Reina Pfeiffer  026 334 04 09 

Kerktaxi juli 
 
02-07-23 Liesbet Licht  0317 31 87 27 

09-07-23 Teus de Zwart  026 334 29 11 

16-07-23 Corine van der Made   06 101 51 007 

23-07-23 Ad Snijders  026 333 27 00 

30-07-23 Bart Jan Modderman Jansen  026 482 24 36 

Kerktaxi augustus 
 
06-08-23 Margriet Thiemens  026 334 23 17 

13-08-23 Reina Pfeiffer  026 334 04 09 

20-08-23 Liesbet Licht  0317 31 87 27 

27-08-23 Teus de Zwart  026 334 29 11 
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Zomertijd - tijd van onze voeten  
 
‘s Ochtends twijfel ik, sinds enkele weken, of ik mijn heerlijke sloffen wel of niet aan ga doen. De temperatuur 
stijgt gestaag, de lente komt inmiddels goed op gang, de zomer prikt soms door de zware bewolking en langs de 
kille noordenwind heen tot op onze bleke huid. 
 

Dit nummer van ons kerkblad mag de hele zomer mee. 
Heerlijk. Een heldere stroom informatie, afgewisseld 
met prikkelende artikelen en een enkele, zinnige over-
weging, passende foto’s van onze vrolijke gemeen-
schap en het warme kerkgebouw, ligt maanden onder 
handbereik. Ik zou maar goed van dit nummer genie-
ten. Het is het laatste nummer, dat Anne Krijger, als 
hoofd- en eindredacteur laat verschijnen. Zeven jaar 
lang heeft ze met groeiende toewijding en kwaliteit 
aan ons lijfblad gewerkt. Het was een prachtige tijd, 
waarin het kerkblad onze verbondenheid in taal en 
beelden mede vorm gaf. Anne stopt en deze kwaliteit 
is niet over te dragen. Als kerkenraad zijn we op zoek 
naar kandidaten, die zich willen ontfermen over ons 
nieuws en onze verhalen. Wel willen wij graag weer 
een maandelijks blad.  
 

In de komende zomertijd lezen wij, in de zondagse vie-
ringen, de eerste verhalen van Jezus en zijn leerlingen. 
De leerlingen worden geroepen en worden er op uit-
gestuurd: zonden vergeven, zieken genezen, demonen 
uitdrijven, het evangelie van de omgekeerde koning 
verkondigen. In Mattheus 10 wordt de leerlingen op-
gedragen geen sandalen aan te doen. Dat is eigenlijk 
nog al iets, zeker in een warm land. Het zorgt ervoor 
dat de leerling in ieder geval niet heel veel loopt; dat 
hij en zij de tijd nemen om de voeten te verkoelen en 

te laten rusten; dat er tijd genomen wordt om de voe-
ten te verzorgen of misschien wel te laten verzorgen. 
 
Hoe is jouw relatie met jouw voeten? Heb je er aan-
dacht voor? Verzorg en versier je ze voldoende? Geef 
je ze voldoende rust? Warmte, verkoeling, adem-
ruimte? Raak je ze makkelijk aan? Laat je ze masse-
ren? Kleed jij je voeten mooi aan of vooral gezond? 
 

Met je voeten doe je indrukken op. Van de aarde, de 
bodem. Je voeten maken je bewust van de krachten 
van het terrein. Je voeten brengen je naar nieuwe 
plekken en nieuwe mensen. Je voeten kunnen aarze-
len en weigeren. Ze helpen je plekken en mensen te 
vermijden. Je voeten symboliseren jouw relatie met 
bewegen, kun je misschien zeggen. Het zijn de vleu-
gels van de Geest, die jou te pakken krijgt. De Geest 
die zorgt dat jij naar mensen en plekken toe beweegt 
en andersom ook: hoe je plekken en mensen ont-
vangt, die de beweging naar jou toe maken. 
 

Goede tochten en ontmoetingen gewenst deze zomer. 
Van jou en naar jou. Speciaal ook voor Anne en haar 
trouwe, onzichtbare correctoren: Hiske Huitema, Joke 
Cost Budde en Reina Pfeiffer,  

 
Hartelijke groet,  ds. Martin de Jong 

 

 
 

Verlof ds. Martin de Jong 
 
Van 29 mei tot en met 13 juni en van 29 juli tot en met 13 augustus ben ik met verlof.  
 

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met het Pastorale Team, 026 333 39 79, keuze 1. Zij zoe-
ken voor u de gewenste ondersteuning.  
 

Ook is Asseliena de Haan beschikbaar. Zij ontwikkelt zich aan de Christelijke Hogeschool in Ede tot geestelijk ver-
zorger. U kunt haar bellen op 06-43578068 of mailen op:  adehaan55@hotmail.com  
 

Goede zomertijd,  ds. Martin de Jong  

mailto:adehaan55@hotmail.com
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Afscheid van het Kerkblad 
 

Zeven jaar geleden op 1 juni 2016 droegen Hendrik Jan Nieuwenhuizen en Jan Heitink 
de redactie van het Kerkblad over aan Aartje Rodermond, Wil Rieken en mij. Ik was 
tot hoofdredacteur benoemd ondanks het feit dat ik geen enkele kennis had van het 
reilen en zeilen van een Protestantse Gemeente, die hoorde tot de Protestantse Kerk 
Nederland. Gelukkig had ik twee collega’s die al vele jaren betrokken waren bij de 
Ontmoetingskerk in Doorwerth-Heveadorp. Het was even wennen want wat bete-
kende al die afkortingen:? ZWO; O.v.D; PKN; CvK; H.A. of KR? Maar met de hulp van 
Wil en Aartje werd het mij allemaal snel duidelijk. Ad Snijders deed de opmaak nog, 
dus na de redactievergadering was het snel klaar. 
 

Een half jaar later ben ik ook de opmaak gaan verzorgen, omdat Ad Snijders na ongeveer 
16 jaar toe was aan andere uitdagingen binnen onze kerk. Met opmaken had ik wel erva-
ring. Ik had als vrijwilliger al eens een A5 blad gemaakt en voor onze familievereniging een 
heus familie-magazine op A4 formaat en dat was waar de Werkgroep Communicatie graag 
naar toe wilde. Een groot formaat Kerkblad. Het eerste nummer kwam in januari 2018 uit. 
 

In het begin werd de opmaak vaak nachtwerk om alles op tijd af te hebben. De pagina-
nummers waren en zijn nog steeds een hele uitdaging. En het samenstellen van roosters 
voor de kerkdiensten en de agenda vragen veel tijd, maar vooral zorgvuldigheid. Gelukkig 
zijn er altijd kritische correctrices geweest, die er voor zorgde dat het aantal fouten binnen 
de perken bleef. 

 

Maar het leukste was natuurlijk het illustreren van alle artikelen en het maken van de kaft. De foto van de kerk op 
de voorkant, zoveel mogelijk passend bij het jaargetijde. Ook het maken van beeldmateriaal waar onze kerk dui-
delijk herkenbaar is, heb ik met plezier gemaakt. Ik geef ze de Ontmoetingskerk graag cadeau. Onderaan de pa-
gina een kleine greep uit mijn voorraad. 
 

Na precies zeven jaar stop ik 1 juni a.s. met het Kerkblad. Voor mij is het besluit van de Kerkenraad om weer een 
maandblad uit te gaan geven een brug te ver.  
 

Aftiteling 
Het is altijd een beetje gevaarlijk om met bedanken te beginnen. Je vergeet gauw iemand. Toch wil ik me er aan 
wagen: allereerst Désirée en Daphne van de Duoshop die me met raad en daad hebben bijgestaan. Dankzij hun 
nieuwste apparatuur zag het kerkblad er steeds beter uit. Dan de Kerkrentmeesters die mijn begrotingen altijd 
goedkeurden en de redactie ieder jaar op een etentje trakteerde. De redactieleden en correctrices van toen Aar-
tje, Wil, Jean en van nu Reina, Hiske en Joke. Hans Moleman, met wie ik korte tijd op de kopijdatum  met veel ple-
zier achter de computer zat. Alle auteurs en kopij verstrekkers van binnen en buiten de Ontmoetingskerk: Martin, 
Susan, scriba Hiske en voorzitters Teus, de Reiziger, HJN, Toos, Geertje, Martijn, Ina, Nel en Peter, Hans, Siny, 
Reina, Harke, Maarten, Geertje, Gery, Iete, Heleen, Bart Jan, Nineke en al die anderen. En tot slot alle fotografen 
die mij foto’s stuurden waardoor ik iedere keer weer een mooie kaft kon maken. Ook dank voor het vouw- en snij-
team van Peter Kool dat iedere keer het Kerkblad weer verzendklaar maakt en helaas steeds kleiner wordt. En na-
tuurlijk ook alle bezorgers, die iedere keer door weer en wind het Kerkblad bij de lezers brengen.  
 

En tot slot een hartelijke groet aan alle lezers van het Kerkblad! 
 

Anne Krijger 
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Uit de Kerkenraad 
‘Ken jij mij?’ 
 

Dit was het thema van de vriendschapsviering op 7 mei. Een breed en boeiend 
thema in een mooie viering met onze Rooms Katholieke zusters en broeders. 
Een thema dat uitnodigt tot nadenken en reflectie.  
 

Op 13 april heeft de kerkenraad vergaderd.  
 

- De organisatie van de (korte) viering op 4 mei in ons kerkgebouw, voorafgaand aan de herdenking bij het 

monument, is rond. Wie weet wordt het traditie. 
 

- Het is heel jammer, maar wel heel begrijpelijk, dat Hans Straus vanwege gezondheidsredenen het voorzit-

terschap van de werkgroep Klank Beeld Ruimte moet opgeven.  
 

- Ook stopt Anne Krijger met de redactie en opmaak van het kerkblad. Dit zomernummer is het laatste 

kerkblad door Anne vormgegeven. We hebben er alle begrip voor dat Anne deze beslissing heeft geno-

men, maar tegelijk is het erg jammer. In de loop van de jaren heeft ze de kwaliteit en de vormgeving van 

ons kerkblad bewaakt en ze heeft er iets moois van gemaakt. We gaan haar kennis en digitale vaardighe-

den zeker missen. 
  

- De kerkenraad zoekt nog een diaken (of diaconaal medewerker) voor de financiële ondersteuning van de 

diaconie. Heeft u suggesties, of voelt u zich geroepen, dan horen we het graag.  

 

Zo gaan we nu onderweg naar Pinksteren. In de viering op 14 mei was het thema: ‘Liefde roept liefde op’. Hoe 
mooi is het om met deze woorden de zomer tegemoet te gaan en met de woorden van  lied 974 vers 2 (het slot-
lied in die viering): 
 

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar. 

 

Hiske Huitema, scriba 
 
 
 

Naar de kerk met mijn kleindochter 
 

Op 16 april had ik mijn kleindochter Vera en haar vriend uitgenodigd voor het Holy Happy Meal. Haar  vriend gaat 
op zondag naar de kerk. Naar de Doorbrekers in Barneveld. En zij gaat mee. Het leek mij een leuk idee om haar te 
laten zien waar haar oma iedere zondagochtend uithangt. Zij namen de uitnodiging aan. Na het eten en het pro-
gramma wilden ze de kerk graag even bekijken. Ik gaf ze een complete rondleiding. Mijn dochter vertelde later dat 
ze het leuk gevonden hadden, vooral omdat ik zo enthousiast was. 
 

Natuurlijk was het logisch dat ik nu ook een keer bij hen zou komen 
kerken. Dat deed ik op 21 mei. Vera had mij al gewaarschuwd dat 
het heel anders zou zijn. En dat was het. Het voelde als een disco. 
Een Jezus-disco: Een life band en zangers die over het geloof zon-
gen. Daarna een preek. Die, denk ik, voor een nieuweling in het 
geloof moeilijk was, maar zeker waardevolle punten naar voren 
bracht. Het was wel even wennen. 
 

Na de dienst dronken we buiten in het zonnetje gezellig koffie met 
een koekje. En dat was dan weer heel herkenbaar. 
 

Anne Krijger  
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Werkgroep Erediensten zoekt gouden handen 
 

‘Mama schrijft wel een briefje’, is een gevleugelde uitspraak in ons gezin, ontstaan in de tijd dat mama 

aan de leraar wiskunde van zoon Willem een briefje schreef met de eerlijke reden waarom hij zijn proef-

werk niet kon maken: onverwacht naar een voetbalwedstrijd in de Kuip. Dat kwam mama duur te 

staan, ze werd via de telefoon berispt door de leraar. Hij had nog nooit een dergelijk briefje ontvangen. 

Het was beter geweest als mama gezegd had dat het kind ziek was…… 

 

Ondanks dit incident schrijf ik nog steeds en veel! Nu dus aan jullie allen. Het gaat over de Werkgroep Eredien-
sten, waarvan ik de vergaderingen mag voorzitten. Dat doe ik graag en stel u voor aan de bestuursleden: Reina 
Pfeiffer, die onze financiën in de gaten houdt, Bart Jan Modderman Jansen, onze secretaris, preekvoorziener en 
lid van de kerkenraad als ouderling van erediensten, Martin de Jong, onze predikant en Asseliena de Haan, ge-
meentelid en onze stagiaire. 
 

We vergaderen zes keer per jaar; vergaderingen waarin we ons aan de tijd proberen te houden, maar waar alle 
leden wel hun zegje kunnen doen en waar we onder het genot van een kopje thee of koffie met meestal een 
zoete toevoeging van de secretaris naar elkaar luisteren en plannen maken. 
 

Wat doet de werkgroep nou precies hoor ik jullie denken…..De werkgroep zorgt voor alle zaken die met de zon-
dagse eredienst te maken hebben. Ik zal het in het kort vertellen, maar voor de uitgebreide versie ben ik altijd be-
reikbaar. 
 

* De werkgroep verdiept zich in alle aspecten van de eredienst teneinde de kerkenraad op verant-
woorde wijze van advies te kunnen dienen. 

* De werkgroep ziet toe op eenheid in de liturgie met als uitgangspunt het oecumenische ordinarium 
en het leesrooster. 

* De werkgroep adviseert de kerkenraad als het gaat om gemeentezang en het inhuren van musici 
om de dienst te verrijken. 

* De werkgroep probeert jongeren bij de diensten te betrekken. 

* De werkgroep zoekt de paaskaars uit; een jaarlijks feestje. De werkgroep ziet toe op het juiste ge-
bruik.  

* De werkgroep geeft, al dan niet gevraagd, advies over de inrichting van de kerkzaal. 

* De werkgroep neemt initiatief als andere vormen van vieren gewenst zijn. We denken aan bijvoor-
beeld vespers, oecumenische vieringen en Bijbelzondag. 

* De werkgroep heeft een coördinerende taak wanneer verschillende personen of instanties bij een 
kerkdienst betrokken zijn. 

* Onder de werkgroep valt de Taakgroep Jaarthema. 

* De werkgroep onderzoekt hoe gemeenteleden op een leuke manier bij de diensten kunnen worden 
betrokken: als lector of verwelkomer, als schrijver van een stukje in het kerkblad of als lid van een 
werkgroep. 

 

Over dat laatste gesproken: de Werkgroep Erediensten wil dolgraag een beetje versterkt worden. Door omstan-
digheden worden er steeds meer werkjes aan de werkgroep ‘teruggegeven’. Zoals het opzetten en versieren van 
de kerstboom en het klaarzetten en versieren van de kaarsenbakken.  
Vele handen maken licht werk; uw handen zijn goud waard.  
U komt bij de werkgroep in een warm bad! Van harte uitgenodigd dus…. 
 

Dit was mijn briefje voor vandaag; ik wens u namens de werkgroep veel leesplezier. 
 

Hartelijke groeten van ‘mama’  

Nineke Verhaagen.  
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Raad van Kerken 50 jaar 
 
Vorig jaar bestond onze locale Raad van Kerken (Doorwerth Heveadorp Oosterbeek 
Wolfheze) 50 jaar. Doordat de coronapandemie nog heerste in het voorjaar konden 
we geen festiviteiten voorbereiden. Dat halen we dit jaar graag in. De Raad van Ker-
ken is trots op en blij met de samenwerking. Een greep uit de festiviteiten. 
 

Allereerst hebben wij als RvK een kerkelijke viering georganiseerd in Oosterbeek en 
Doorwerth voorafgaand aan de herdenkingen van de Gemeente Renkum op 4 mei. De 
vieringen werden ervaren als een zinvolle aanvulling en de aanwezigheid van de RvK 
bij de kransleggingen als een prettige verbondenheid. Dit doen we volgend jaar weer. 
 

Met Pinksteren houden we een viering voor alle kerkelijke gemeenschappen. De Vre-
debergkerk ontvangt ons allen graag. Niet alleen vieren we samen, ook ontmoeten we 
elkaar na de viering bij een heerlijke en speelse activiteit. Op deze dag wordt onze 
eenheid verder onthult. 
 

Op 8 juli 19.30 uur speelt Kees Posthumus zijn nieuwste show, ook in de grote Vrede-
bergkerk. Humor, compassie en liefde voor het gelovig leven deelt hij met ons. Meer 
informatie in het artikel hieronder. 
 

Op zaterdagavond 7 oktober is er een muzikale Lichtjestocht langs alle kerken. Dat 
wordt sfeervol, actief en gezellig. 
 

Meer informatie volgt nog. 
 

Namens de Raad van Kerken,  
Bart Jan Modderman Jansen en ds. Martin de Jong 
 
 
 

50 jaar Raad van Kerken - Nathan de Wijze 
Zaterdag 8 juli 2023 in de Vredebergkerk inloop 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur 
 

In het kader van het 50-jarig jubileum van de Raad van Kerken Oosterbeek Wolfheze Doorwerth Heveadorp biedt 
de Raad u de gratis voorstelling Nathan de Wijze van Kees Posthumus en Henk van Glabbeek aan. 
 

Welk geloof heeft het bij het rechte eind? Welke gelovige heeft de waarheid in 
pacht? Nathan, een wijze, Joodse man ten tijde van de kruistochten, zoekt naar 
een antwoord. Hij vindt dat in de parabel van de drie ringen. Een vader bezit een 
kostbare ring met een wonderlijke werking. Aan welk van zijn drie zonen zal hij 
de ring schenken? 
 

Dit is het centrale thema van het toneelstuk, dat Gotthold Efraim Lessing schreef 
in de zeventiende eeuw. Als zijn artikelen over tolerantie en godsdienstvrijheid 
verboden worden, besluit hij er een toneelstuk over te schrijven. Het werd een 
klassieker in het Duitse theater. 

 

Verhalenverteller Kees Posthumus en musicus Mehdi Golshanzadeh brengen met hun versie van het oude toneel-
stuk, een verhaal over verbinding, tolerantie en humaniteit. Met een knipoog naar de moderne tijd. Met prach-
tige, meditatieve Oosterse muziek. Met verrassende plotwendingen en een onverwachte ontknoping. 
 

Kees Posthumus is verhalenverteller. Mehdi Golshanzadeh bespeelt verschillende Oosterse instrumenten, zoals 
de tar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink. 
 

Na afloop bieden wij u graag een drankje aan. 
 

Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp   
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Kerkelijk Bureau 
Open 21 juni, 19 juli en 16 augustus 2023 van 14.00-16.00 uur 
 

Ingekomen 

E.A. Geerars - Meijwaard Doorwerth 

L.C. Oost Doorwerth 

  

Vertrokken  naar 

A.F.H.A.S. Oldhoff - van der Meulen Oosterbeek 

C.L. Huyer Arnhem 

L. Garssen Geesteren Gld. 
 

Het kerkelijk Bureau is altijd bereikbaar via:  kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
 

Martijn van den Andel,  
Kerkelijk Bureau 
 
 

 
 

Collecte nieuws 
 

Diaconie  Kerkrentmeesters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Op 9 maart 2023 ontvingen wij een gift van € 50,-.  
 

Dank !   

Open je hart voor… 
 
 
Op pagina 20 leest u hoe u uw hart kunt openen tijdens de Zomerweek! 

Datum: Bestemming: Contant: 

19-03-23 Kliederkerk €   77,00 

26-03-23 Kerk in Actie: 
Bangladesh  

€ 119,25 

02-04-23 Diaconie €   82,80 

06-04-23 Diaconie €   55,25 

08-04-23 Diaconie €   45,10 

09-04-23 Moldavië € 1678,00 

16-04-23 Diaconie €   56,55 

23-04-23 Diaconie €   97,50 

30-04-23 Diaconie €   54,00 

07-05-23 Oekraïne € 148,95 

14-05-23 Binnenlands di-
aconaat 

€   88,75 

21-05-23 Missionair 
werk 

€   82,25 

Datum: Bestemming: Contant: 

29-01-23 Sirkelslag  65,05 

05-02-23 Kerk 75,20 

12-02-23 Kerk 76,50 

19-02-23 Kerk 83,35 

26-02-23 Kerk 61,85 

05-03-23 Kerk 69,55 

12-03-23 Kerk 59,15 

19-03-23 Kerk 62,30 

26-03-23 Kerk 70,20 

02-04-23 PaasChallenge 76,85 

06-04-23 Kerk 35,95 

08-04-23 Kerk 16,50 

09-04-23 Kerk 96,40 

16-04-23 Kerk 56,70 

23-04-23 Kerk 93,45 

30-04-23 Kerk 42,30 

07-05-23 Kerk 76,60 

14-05-23 Kerk 56,45 

21-05-23 Kerk 45,15 
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Bijzondere collectes  
 

Zondag 25 juni eerste collecte 

Werelddiaconaat Colombia 
 

Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er meer 
dan 82 miljoen mensen op de vlucht. Vandaag collecteren we voor 
Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. 
 

Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela 
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluch-
telingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op 
zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zon-
der familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombi-
aanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in 
Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van 
mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakoplei-
ding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen 
verdienen. 
 

Meer informatie: kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia 
 
 
 
Zondag 2 juli eerste collecte 

Werelddiaconaat Indonesië 
 

Pastorale en praktische hulp voor migranten 
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de arm-
ste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken 
naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals 
bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste 
papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer 
worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voor-
lichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat 
mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische 
hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. 
 

Meer informatie:  kerkinactie.nl/migrantenindonesie 
 
 
 
Zondag 13 augustus eerste collecte 

Zomerzending Ghana 
 

Een sterke kerk op een kwetsbare plek 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden 
vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk 
dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbel-
kennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. 
Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voor-
gangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daar-
naast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en le-
ren analfabeten lezen en schrijven.  
 

Meer informatie:  kerkinactie.nl/kerknoordghana 
  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/seksueel-misbruik-van-jongeren-stoppen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/pastorale-en-praktische-hulp-voor-migranten/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/training-kerkelijk-werkers-in-noord-ghana/
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Uit de Diaconie 
 

Kledinginzameling Zending over de Grenzen 
 
Het is alweer even geleden,  maar zaterdag 29 april vond de inzameling plaats ten behoeve van  Zending over 
Grenzen.  
 
U hebt met velen gehoor gegeven aan onze oproep,  er is behoorlijk veel gebracht. 
Ook meerderen van u hebben slaapzakken ingeleverd, fijn dat als ze niet meer gebruikt worden, je er een ander 
nog plezier mee kunt doen. 
 
De maandag erop kwam de  chauffeur de 
ingeleverde spullen ophalen. In Almere ge-
sorteerd en voor gebruik naar diverse landen 
in het Oostblok gebracht. 
 
Iedereen hartelijk dank  voor het meedoen! 
 
Namens uw Diaconie  
 
Reina Pfeiffer  
 
 
 
 

Blijf doppen sparen! 
 
De doppen die wij in de kerk verzamelen worden  
naar  het verzamelpunt bij Cees en Janny den Ouden  
gebracht. Zij zorgen ervoor dat de doppen ingeleverd  
worden.  
 
Zij stuurden ons een overzicht van de resultaten  
van de afgelopen jaren. 2022 was een topjaar!  
Wat een mooi resultaat! 
 
Dus blijf sparen! 
 
Anne Krijger  
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Kerken zijn veilige haven in ontredderd Noord-Syrië 
 
Een maand na de verwoestende aardbeving is Noord-Syrië nog altijd ontredderd. Kerken bieden onverminderd 
hulp aan mensen die huis en haard verloren. Pepijn Trapman, operationeel directeur Kerk in Actie: ‘Zij zijn een 
veilige haven in een oceaan van angst en verdriet.’ 
 
Enorme ellende 
Triest, koud, grijs en met nauwelijks elektriciteit. Zo 
trof Pepijn Trapman de miljoenenstad Aleppo aan, 
een week na de aardbeving. ‘Ik zag naast ingestorte 
gebouwen ook veel kapotgeschoten huizen, en on-
derweg passeerden we hele ‘spooksteden’ waar nie-
mand meer woont. Waar mensen niet meer durven 
zijn, omdat er nog altijd raketten op af worden ge-
stuurd. Dat komt nog eens bovenop alle ellende die 
er al is.’ 
 
Ramp op ramp 
Tijdens zijn bezoek ontmoette Trapman mensen die 
alle hoop hebben verloren. ‘Wat wil je, als je na 
twaalf jaar oorlog ook nog zo’n grote ramp moet 
meemaken? Er is geen enkel perspectief meer. Men 
voelt zich onveilig, niet gehoord en niet gesteund.’ In-
woners van Noord-Syrië leefden al jaren in vreselijke 
omstandigheden, tussen hoop en vrees van steeds 
weer oplaaiend geweld en conflicten. ‘Ik zag geen 
sprankje hoop meer in de ogen van deze mensen, de 
vlam was volledig gedoofd’, aldus Trapman. Hij noemt 
de aardbeving een ‘ramp boven op de ramp’. ‘Een 
verlengd drama, in een situatie van ellende die nu al 
twaalf jaar duurt.’ 
 
Veilige haven 
De hulp die kerken direct na de aardbeving boden en 
nog steeds geven, inspireert Trapman. Veel kerkge-
bouwen waren nog maar recent met steun van Kerk 
in Actie hersteld van de verwoestingen door de jaren-
lange burgeroorlog. ‘Een paar minuten na de aardbe-
ving klonken de kerkklokken in Aleppo. De deuren van 
kerken gingen wagenwijd open voor iedereen die 
hulp nodig had. Of je nu christen bent, moslim of an-
derszins, de kerk is in tijd van nood allereerst een plek 
om te zijn. Een veilige haven in een oceaan van pa-
niek.’  
 

 
 
Hulpverlening op gang 
Ondanks hun eigen nood en verdriet zijn veel mensen 
direct na de ramp aan de slag gegaan als hulpverle-
ner. Trapman zag het met eigen ogen. ‘We bezochten 
een school van een van de kerken. Zij hadden 21 klas-
lokalen ontruimd en er matrassen in gelegd. Ruim 400 
ontheemden kregen er voedsel en onderdak. De 
energieke coördinator ter plaatse bleek de schooldi-
recteur zelf te zijn. Hij wist niet of zijn broer nog 
leefde, maar hij was hier, om zelf hulp te bieden aan 
anderen. Wat een geweldig voorbeeld.’  
 
Naast de acute nood- en voedselhulp die kerken bie-
den, ondersteunt Kerk in Actie ook initiatieven die 
zorgen voor schoon drinkwater in het rampgebied. ‘Er 
was al een dreigende cholera-epidemie, die door de 
aardbeving nog vele malen versterkt is’, vertelt Trap-
man. ‘We bieden hulp door kapotte wc’s te repare-
ren. Daarnaast bereiden onze partners maaltijden en 
worden watervoorraden aangelegd in noodhulpcen-
tra van kerken. Daarbij houden we altijd oog voor de 
‘mens achter het slachtoffer’: we staan hen bij in de 
psychosociale nood die er is. Het is belangrijk dat 
mensen zo snel mogelijk weer zelfredzaam worden en 
structuur hebben in hun dag. Daarom bieden onze 
partners ook contant geld en kookvoorzieningen aan 
de slachtoffers.’ 
 
Leven met hoop 
De veerkracht van mensen, zowel in Syrië als in het 
naburige Libanon, is enorm, merkte Pepijn Trapman 
tijdens zijn bezoek. ‘Op weg naar Syrië vroeg ik de 
taxichauffeur hoe het met hem was. ‘Het gaat heel 
goed’, zei hij, ‘Ik begin iedere dag met gebed omdat ik 
de relatie met de Heer goed wil onderhouden. Pas 
dan is mijn dag goed.’ De man vertelde het op een 
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manier die Trapman echt raakte. ‘Bewonderenswaar-
dig hoe je in een omgeving met zoveel ellende zo 
hoopvol in het leven kunt staan, ondanks de omstan-
digheden.’ 
 
 

 

Bouw de kerk weer op 
Dankzij het herstelfonds van Kerk in Actie worden al 
drie jaar lang veel verwoeste kerkgebouwen, ge-
meenschapscentra, scholen en ziekenhuizen in Syrië 
weer hersteld. Pas herstelde kerkgebouwen in Noord-
Syrië dienen na de aardbeving als noodhulpcentra. 
Pepijn Trapman: ‘Waar de kerk aanwezig is, kan zij 
haar taak in de samenleving oppakken: hulp bieden 
aan mensen die zijn getroffen door geweld of moes-
ten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Met 
die intentie is Kerk in Actie het herstelfonds voor Syri-
sche kerken en kerkelijke gebouwen 3 jaar geleden 
gestart. Met eigen ogen zag ik hoe cruciaal die rol van 
de kerken is, in een land vol ontreddering, armoede 
en nood. En daarom gaan we door met dat herstel. 
Herstel van de kerk betekent herstel van de gemeen-
schap, en hoop voor de toekomst.’  
 

Namens werkgroep ZWO 
 

Nel Maassen 

 
 
Meer informatie op Kerk in actie:  kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor de bloemen en meer  
  

Lieve mensen 
Heel hartelijk dank voor alle medeleven en de mooie kaarten die ik 
heb ontvangen nadat ik met de fiets gevallen ben.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Greet van Dijk  

Wat mooi,  
al die kaarten die ik kreeg voor mijn ver-
jaardag. Heel veel dank! 
 
Groet, 
 
Rie van den  Berg 

Lieve mensen. 
 
Ik wilde jullie bedanken voor het prachtige boeket wat ik afgelopen 
zondag heb gekregen. Bloemen maken je blij en brengen de zon in 
huis en in je hart. 
 
Hartelijke groeten  
 
Henny Kuijten-Zitman 

 

Beste Gemeenteleden 
 
Bedankt voor het mooie boeket bloemen wat ik van u mocht 
ontvangen uit handen van Hanneke Dokter die het bij ons bracht. 
Ook bedankt voor de mooie kaarten. 
 
Riet van Oosten 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/?project=160#:~:text=Kerken%20zijn%20veilige%20haven%20in%20ontredderd%20Noord%2DSyri%C3%AB&text=Een%20maand%20na%20de%20verwoestende,oceaan%20van%20angst%20en%20verdriet.%E2%80%9D
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/?project=160#:~:text=Kerken%20zijn%20veilige%20haven%20in%20ontredderd%20Noord%2DSyri%C3%AB&text=Een%20maand%20na%20de%20verwoestende,oceaan%20van%20angst%20en%20verdriet.%E2%80%9D
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Columnpje  
Wat bedoel ik eigenlijk als ik ‘God’ zeg?  
 
Na dit eerste zinnetje heb ik een hele tijd nodig gehad 
om te weten hoe ik verder moest, en nu weet ik het 
nog niet. Althans: niet precies. Ik ben daarin de enige 
niet, ik weet het. De eerste ook niet; dat schijnt te 
schelen als het om lastige vragen gaat. Maar toch: die 
vraag blijft. Zo lang als ik me heugen kan.  
 
Ik weet het al van kindsbeen af aan: in de kerk gaat 
het altijd over God. Heel vanzelfsprekend, heel stellig 
ook: God is groot, God is zelfs Almachtig. En barmhar-
tig – dat was God ook. Wat dat woord precies bete-
kende wist ik als kind niet, maar het klonk zo mooi. 
Daarom gebruikte de dominee het zo vaak in de ge-
beden. En thuis, aan tafel, werd God ook vaak ge-
noemd. Door mijn ouders, voor en na de maaltijd. En 
al even vanzelfsprekend. God is God. Basta.  
 
Maar later, toen ik een puber werd, begon het na-
denken, begon het debatteren. Soms met mijn ou-
ders, maar meestal op de middelbare school, met an-
dere pubers: ìs God almachtig? Klopt het wel, wat we 
al die jaren zo vanzelfsprekend hadden gevonden? Ìs 
God wel barmhartig? Waarom waren er dan nog 
steeds oorlogen, waarom werden mensen dan letter-
lijk verteerd door uitzichtloze, dodelijke honger? Zo-
als in de jaren ’60 in Biafra en in de onze in Somalië? 
Ìs God eigenlijk wel almachtig en barmhartig? En 
soms was er ook ineens die andere, nòg fundamente-
lere vraag: ziet Hij ons wel, ziet Hij mij wel, tussen al 
die miljoenen, in al die eeuwen? Ben ik niet te onbe-
tekenend, te klein, zelfs voor Hem te klein? Was dàt 
misschien wel die laatste vraag van Jezus, aan het 
kruis?  
 
Hoe ouder ik werd, hoe meer mensen ik tegenkwam 
die de vraag naar God, de vraag òm God, achter zich 
hadden gelaten. Maar ook, wonderlijk genoeg, hoe 
meer mensen ik tegenkwam die nooit waren opge-
groeid met een vorm  van geloof, maar bij wie toch 
die vraag begon te kriebelen: wat bedoelen mensen 
als ze ‘God’ zeggen? Een antwoord op al onze vra-
gen? Misschien beter nog: een Vertrooster in onze 
vertwijfeling? In onze intense behoefte om te schui-
len, als vluchten niet meer kan? Desnoods, als de  
nood ons te hoog lijkt te zijn, in de armen van een af-
god? Zoals Israël deed in de woestijn, in dat doods-
land – als er geen god is die ons helpt, maken we er 
zelf maar een? Voor gelegenheid  van de verlatenheid 
van dat moment desnoods maar een gouden kalf?

Profeten, Psalmdichters, de schrijver van het boek 
Job met zijn woede, zijn wanhoop over God die van 
alle tijden zijn, inclusief de onze -  ze hebben het er 
allemaal over, over die verwarring: wat bedoelen we 
als we ‘God’ zeggen? Het gaat eigenlijk altijd daar 
over. Tot en met het evangelie. Tot en met die laat-
ste, wanhopige vraag van Jezus aan het kruis – mijn 
God, mijn Vader die ik altijd heb liefgehad, waar ben 
je nou? Wie ben je nou?  
 
Het gaat altijd daar over. Tot en met dat eerste zinne-
tje. Dat zinnetje waar ik mee begon: wat bedoel ik ei-
genlijk als ik ‘God’ zeg?  
 
In de Tien Geboden wordt benadrukt dat we de 
Naam des Heren niet ijdel moeten gebruiken. En om 
dat te voorkomen prent de Joodse traditie de men-
sen in om nooit de Naam te gebruiken. Ook niet, ze-
ker niet van die goedbedoelde, potsierlijke vervor-
mingen als ‘Jahwè’ of ‘Jehova’. Zeg maar ‘Heer’, zeg 
maar ‘Eeuwige’, als je toch iets wilt zeggen, móet zeg-
gen. Of roep maar gewoon. Want mijn taal schiet te-
kort, kan nooit om de Allerhoogste heen reiken.  

 

 
Laat ik een voelhoorntje uitsteken. Dat verstaat Hij 
wel, denk ik. Hij doet dat immers ook naar ons. Ge-
loof ik. 

 
HJN 
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Nieuws Vorming en Toerusting en Jeugd 
 
 

Running Dinner 
Zaterdag 3 juni van 17.30-20.30 uur Start bij de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Op het moment van schrijven zijn we volop in de aanloop naar het Running Dinner dat net voor 
het verschijnen van dit kerkblad gehouden wordt. Voor het eerst sinds corona wordt het weer in 
de oorspronkelijke vorm georganiseerd.  
 
In het vorige kerkblad en op de website www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl  kunt u desge-

wenst nog eens nalezen hoe het in zijn werk gaat. We kunnen melden dat het enthousiasme om deel te nemen en de 
gastvrijheid om mensen thuis te willen ontvangen nog als vanouds is! 
 

We verheugen ons dus op een mooie avond met fijne gesprekken en met liefde bereid eten in kleine gezelschappen en 
een gezellige afsluiting in de kerk met alle deelnemers, gastvrouwen- en heren. 
 
 

Zomermeditatie op locatie 
Zaterdag 24 juni vanaf 9.30-13.30 uur in de kasteeltuin van Hemmen 
 

Graag nodigen wij u uit voor de zomermeditatie op locatie op zaterdag 24 juni. Ook dit jaar 
mogen we weer te gast zijn in de prachtige kasteeltuin Hemmen. Een fijne en inspirerende 
locatie om te bezinnen en de zomer in te luiden. Het programma bestaat uit verschillende 
aantrekkelijke werkvormen rondom een thema. We maken hierbij volop gebruik van de 
prachtig in bloei staande kasteeltuin en de  ruimte van het park omzoomd door mooie, oude 
bomen die elk hun eigen verhaal lijken te vertellen. 
 

De begeleiding is in handen van Ineke Masselink en Susan Cleveringa. 
 

Lunch: Lunchpakket zelf meenemen. We kunnen koffie en thee zetten in het tuinhuis. 
 Voor drinken en  iets lekkers bij de koffie wordt gezorgd. 
Kosten: vrijwillige bijdrage als donatie voor de kasteeltuin. 
Vervoer:  op eigen gelegenheid of met elkaar meerijden. Bij mooi weer zal er ook een groepje op de fiets gaan. 
Opgave:   vóór 17 juni. Na opgave ontvangt u  z.s.m. het programma. 
 

Informatie en opgave:  Susan Cleveringa  susan.cleveringa@kpnmail.nl 
 
 

Overvliegen 
Fleur de Goede -dochter van Rianne Bronkhorst en Michael Tax, Sam Kos -zoon van Asse-
liena de Haan en Sil van Maanen - zoon van Eveline en Joram van Maanen vliegen deze 
zomer over van basis- naar middelbare school. 
 

Een belangrijke, leuke en soms ook beetje spannende stap in hun leven. Samen met kin-
deren en ouders zoeken we naar een passende vorm van aandacht voor deze levensge-
beurtenis en kijken we hoe we hier in de viering van zondag 25 juni aandacht aan kunnen 
geven. 
 
 

Viering met groep 8 basisschool de Dorendal 
Op vrijdag 30 juni willen we de kinderen van groep 8  en hun leerkracht Jasper Post, weer van harte welkom heten in 
onze Ontmoetingskerk voor een gezamenlijke viering.  
 

Zowel de leiding van basisschool de Dorendal - in de persoon van leerkracht Jasper- als wij,  ds. Martin de Jong Asse-
liena de Haan en Susan Cleveringa - als vertegenwoordigers van onze gemeente in de Ontmoetingskerk- , vinden het 
belangrijk dat de kinderen op een laagdrempelige en interactieve manier kennis maken met de liturgie, de symbolen en 
rituelen van de/onze kerk. 

https://www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl/activiteiten
mailto:susan.cleveringa@kpnmail.nl
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Ieder jaar proberen we met een thema in te spelen op de belevingswereld van de kinderen,  wat hen bezighoudt en wat 
hen kan helpen zichzelf beter te leren kennen op hun weg naar de toekomst. 
We bereiden een liturgisch programma voor met interactieve werkvormen en gaan  met de kinderen in gesprek. 
We zien er naar uit om een leuke en zinvolle middag te hebben met elkaar. 
 
 

Rondje om de kerk 
Al een rondje over het tuinpad gemaakt en op het bankje in de zon gezeten? 
Na het planten van de boom op zondag 12 maart, is er al veel meer gebeurd! 
Op het ronde terras is een mooie halfronde bank geplaatst. Vooral ’s middags 
schijnt op deze plek volop  de zon (dat gaat de komende maanden vast vaker 
gebeuren :) en nodigt de bank door zijn vorm en kleur uit om even lekker te 
gaan zitten en te genieten van het buitenzijn in de tuin. 
 

Een aantal plantvakken hebben al in ronde bogen vorm gekregen en worden 
steeds meer gevuld met diverse planten zoals hosta’s, rudbeckia’s en vlinder-
struiken. Al deze planten worden in eigen beheer gekweekt door  Jan Maar-
ten Hensel en zijn mensen van de tuinploeg pop-up plein. Zoals eerder ver-
teld, maakt Jan Maarten deel uit van de werkgroep Groen Leven. 
 

Ook in de nissen tussen de steunberen wordt er gewerkt aan het  maken van 
een zitbankje van de oude terrastegels, een vijvertje onder de overloop van 
de dakgoot en zijn er kleine borders beplant. Het tuinplan zoals we dat be-
dacht hebben, proberen we  zo stap voor stap te realiseren en het leuke is dat 
het zich eigenlijk onder  het werken verder ontwikkelt. De verschillende fases 
van het  tuinplan kunt u bekijken op het prikbord in de koffiezaal. 
 

Zaterdag 10 juni gaan we weer aan de slag van 10.00-12.00 uur. 
Kom gerust een handje meehelpen of kom gewoon even langs uit belangstelling en voor de gezelligheid. 
 
 
 
 

Zomerweek voorpret  
Het startschot voor de Zomerweek is al gegeven! Op Hemelvaartsdag was de Ontmoetingskerk op het Dorenfest in het 
centrum van Doorwerth  met een kraam aanwezig om de Zomerweek te promoten. Het festival waar verenigingen van 
de gemeente Renkum de kans kregen zich te presenteren werd, mede door het onverwacht mooie weer, de hele mid-
dag druk bezocht! Een mooie kans dus om de bezoekers warm te maken voor ons Zomerweekprogramma d.m.v. een 
aantrekkelijke flyer, grote posters, een PowerPoint presentatie en een leuke activiteit in het teken van het Zomerweek-
thema:  
 

Open je hart voor…..  
Bezoekers konden een hart maken en daarop schrijven wat hen op het hart lag / waar hun hart voor open ging:  voor 
jouw God,  voor jouw Oecumene, voor jezelf, voor je buur, voor je naaste, voor jouw vreemdeling, voor jouw samenle-

ving en vrede, voor jouw aarde, voor jou, God; de 9 dagthema’s in de 
Zomerweek.  Een kleurige hartenslinger was het resultaat! Kijk op 
meer foto’s van dit feest op de achterkaft van dit Kerkblad. 
 

In dit kerkblad treft u het programmaboekje aan. Kijk wat de  
Zomerweek u allemaal te bieden heeft en maak vast uw keuze!  
Waar opent u uw hart voor?  
 
Op 1 juli begint de kaartverkoop. 
 

Graag tot ziens in de Zomerweek 19-27 augustus!  
 

Hartelijke groet, 
 

Susan Cleveringa, 
Ouderling Vorming en Toerusting / Jeugd  



20 
 

Afscheid van de Bijbelkring 
 

Op de laatste bijeenkomst van dit seizoen heeft ds. Kees van Alderwe-
gen de begeleiding van de Bijbelkring overgedragen aan Asseliena de 
Haan. Het werd een feestelijke middag met een High Tea, bloemen en 
van iedere deelnemer een kaart met een groet voor Kees.  
 

Namens de Kerkenraad was scriba Hiske Huitema aanwezig. Zij kon 
vertellen hoe de Bijbelkring ooit in 1975 is ontstaan. Kees heeft de be-
geleiding vele jaren terug van Adri van der Klis overgenomen en heeft 
met ons heel veel mooie middagen over de Bijbel gesproken. Alleen 
op zijn afscheid bleef de bijbel een keer dicht. In september gaat die 
weer open voor een nieuw seizoen van de Bijbelkring.  
 

Anne krijger 
 
 
 

Leesweek 2023 
 

Ook dit jaar houden we weer een Leesweek. Van maandag 17 tot en met vrijdag 22 juli zijn we ‘s ochtends en ‘s mid-
dags welkom op de Boschhoeve in Wolfheze. In deze prachtige tuin en de gastvrije omgeving lezen en verwerken wij 
het boek ‘De achtste dag. Hoe Jezus je leven raakt’ van Jacob Wielink en Henk Rothuizen. De titel is een tikkie vroom, 
maar de inhoud is heerlijk. De mannen geven een inkijk over hoe Jezus in iedere fase van het leven met ons meeloopt. 
In het boek doorloop je zeven etappes - als dagen - en kom je uit bij de dag die we in al zijn luister nog verwachten: de 
Achtste Dag. Je wordt uitgenodigd tot een verkenning van het hart en aangemoedigd tot groei en opstanding.  Een dui-
delijk, mooi, goed leesbaar boek, dat je gelijk tot de essentie brengt. 
 

 

In de ochtenden lezen we samen in de groep (maximaal 8 deelnemers) een hoofdstuk. Dan delen we de zelf meege-
brachte lunch. ‘s Middags is er een verwerkingsprogramma, voor wie wil. We gebruiken werkvormen als meditatie, 
kunst en beweging, zang en stilte. 
 

Begeleiding door Susan Cleveringa, Asseliena de Haan en ds. Martin de Jong 
 

Kosten € 15,- euro en € 19,95 voor het boek 
 

Informatie en opgave (voor 10 juli) bij Anne Krijger en Ina Roelofsen 
 
 
 

Leven als de bomen 
Hans Bouma 
 
Leven als de bomen, 
trouw en aardsgezind 
bij het water wonen, 
leven van de wind, 
Hemelhoog geloven, 
leven uit één stuk 
ademnood te boven, 
onverdeeld geluk.

Leven als de bomen, 
God heeft hen geplant, 
leven om te loven, 
leven uit Gods hand. 
Op de lente hopen, 
weten van de herfst, 
dromen van de zomer, 
leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels, 
schaduw, onderdak, 
huis van mededogen, 
liefde wijd vertakt. 
Leven als de bomen, 
zingen voor je God, 
levenslang geloven, 
vaste voet aan grond. 



 

 

Open je hart voor …. 
Zomerweek 19 - 27 augustus 2023 
 

Naar ons idee begint verbinding met het open zetten van je hart. De Zomerweek wil 
een tijd zijn van ontmoeting en inspiratie, die verbinding en bezieling teweeg brengt. 
We nemen jullie mee in de beweging van het openzetten van het hart. We treffen 
elkaar, omdat we ons aangesproken weten door iets machtigs, liefdevols en groter 
dan onszelf: God. Traditiegetrouw hebben we verschillende godsbeelden. Daarom 
openen we ons hart allereerst voor ‘onze God’. Daarnaast geloven velen van ons in 
de oecumene: de eenheid van verschillende geloofsrichtingen. De kracht van de een-
heid van onze samenwerking tussen katholieken en protestanten is voelbaar. 

 
In onze moderne tijd hebben we geleerd, dat liefhebben van de ander oploopt met liefhebben van jezelf. Niet als 
egotripperij, maar als bewustzijn van je eigen krachten en zwakheden. We willen ons hart open zetten voor onze 
buur en dorpsgenoot. We vormen een gemeenschap als dorpen. Laten we daar meer van leren genieten. 
Open je hart voor jouw vreemdeling, die bij je in de buurt komt wonen en jou confronteert met het vreemde in 
jezelf.  
Open je hart voor jouw samenleving en vrede. Bewust de vrede leren voeden. Op je eigen plek. 
Open je hart voor jouw aarde. Onze aarde. Een duurzamer leefstijl zullen we moeten omarmen.  
Open je hart voor God.  
Aan het einde van de week hopen we vele verschillen tussen elkaar te hebben ontdekt, maar ook te hebben 
overwonnen. Het vertrouwen in het leven, God, trekt ons, draagt ons, geeft ons aan elkaar. 
 

In dit kerkblad treffen jullie de folder aan. Lees hem aandachtig, nodig vrienden en familie een dagje uit, of een 
paar dagen, geef je op en kom meedoen. 
Er is geen enkele voorwaarde om mee te doen, behalve dat je nieuwsgierig bent en zin hebt. 
 

Informatie en opgave bij Gerhard Bos,  bosenco@gmail.com, of telefonisch via 06-37 43 13 71. 
 

Graag tot in de Zomerweek namens Team Zomerweek, Gerhard en Carla Bos, Bart Jan Modderman Jansen,  
Mirjam Salomé, Hans Straus, Susan Cleveringa en Martin de Jong  
 

 
 
 

Kaartverkoop en prijzen Zomerweek 
 

Kaarten zijn online verkrijgbaar vanaf 1 juli 2023. Stuur jouw bestelling dan naar  bosenco@gmail.com  
 
Kaartverkoop in de Ontmoetingskerk op maandag 31 juli, 7 en 14 augustus tussen 10:00 en 12:00 uur. 
 
 
 

 
  

TARIEVEN ZOMERWEEK 2023 

ochtendpas  

ochtendpas inclusief lunch  

middagpas  

middagpas + avondpas (incl. diner)  

avondpas  

avondpas + diner (vrijdagavond)  

nazit  

dagpas + lunch  

passe-partout (alle activiteiten)  

€   8,00 

€ 14,00 

€  8,00 

€ 16,50 

€  8,00 

€ 14,00 

€   4,00 

€ 16,50 

€ 60,00 

mailto:bosenco@gmail.com
mailto:bosenco@gmail.com


 

Wensen voor het regionaal kerkzijn 
Vanuit de Zomerweek 2022 zijn we met een kleine groep liefhebbers drie keer in gesprek geweest over onze wensen met 
het oog op ons regionale kerkzijn. Allereerst verheugden wij ons over het bestaan van de beweging LEEF in Wolfheze. 
Deze groep charismatisch gelovigen houdt regelmatig Open Huis in de Stationsstraat. Mirjam Salomé vertegenwoordigt 
deze gemeenschap. Als regio (kerken en christelijke bewegingen ten westen van Arnhem) zijn wij voor onze toekomst 
van elkaar afhankelijk.  
 
Waar komen onze belangen en wensen samen? 
 
1. de openheid naar nieuwe mensen is niet in altijd merkbaar. Als wij gastvrije en open kerken willen zijn, 

blijft dit een aandachtspunt voor alle kerken. 
 

2. de meeste kerken en gemeenschappen krimpen. Dit betekent dat er steeds minder professionals kunnen 
worden ingezet en een groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Hier kunnen we gezamenlijk beleid in 
ontwikkelen. Deze vraag is bij de Raad van Kerken neergelegd. 

 

3. onze kerken verbinden zich schoorvoetend met mensen van allochtone afkomst. Dit kunnen we rustig per 
gemeenschap uitbouwen.  

 

4. in onze samenleving komen vele zorgtaken deels bij de kerken terecht. Niet alleen wordt financiële onder-
steuning gevraagd, maar ook ondersteuning in menskracht en kennis. Ons voorstel is om ons per gemeen-
schap te specialiseren in een diaconaal thema. Zo zou Doorwerth de begeleiding van mensen met demen-
tie als specialisme kunnen kiezen. Daarnaast staan thema’s als begeleiding mensen op de vlucht, begelei-
ding hospes ook hoog op de agenda. Martin zal dit thema inbrengen op het Diaconaal Platform Renkum. 

 

5. de continuïteit van de vieringen in tehuizen is een aandachtspunt. Iete van Voornveld heeft dit aangekaart 
voor Beekdal in Heelsum. Al snel daarna werden de vieringen weer opgepakt. Als Pastoraal Team Door-
werth willen we de geestelijk verzorger van Vilente, de heer Pieris, uitnodigen. Ook de Raad van Kerken 
denkt hierover na. 

 

6. Veel kerken in de regio hebben een werkgroep Groene Kerk opgericht. Deze werkgroepen ontmoeten 
elkaar ook en ontwikkelen gezamenlijke initiatieven. Heel mooi. 

 

7. hoe kunnen we jonge mensen meer betrekken? De kerken proberen het hart open te houden voor de 
wensen van jonge mensen en daarbij aan te sluiten. Ook dit is opdracht van en voor alle gemeenschap-
pen. 

 

Dinsdag 22 augustus in de middag tijdens de Zomerweek zal Martin de Jong een gesprekstafel leiden over de voortgang 
met betrekking tot deze bevindingen. In deze gespreksgroep werd het ook fijn gevonden om de zorgen te kunnen de-
len, zonder direct in oplossingen te denken. 
 
De gespreksgenoten waren:  
Tineke Jansen, Iete van Voornveld, Miriam Salomé, Gerhard Bos, Bart Jan Modderman Jansen, Martin de Jong 
 
 
 

Groene Kerk 
Dit gedichtje wordt u aangeboden door Werkgroep Groene Kerk 
 
Een van de initiatieven is dat de werkgroep al regionaal contact  
heeft met de Groene Kerk werkgroepen in de regio 
 
 
  



 

Activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten juni 
 
 
 
 
 

Repareercafé Doorwerth  
Zaterdag 3 juni van 13.00-15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth  
 

Waardeer het, repareer het 
Op deze zaterdag kunt u kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels of fiets laten repa-
reren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft aanwezig tijdens de reparatie en drinkt ge-
zellig een kop koffie of thee.  
 

Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom. 
 

Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680 

Running Dinner 
Zaterdag 3 juni: 17.30-20.30 uur Start bij de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Het enige dat je mee moet nemen is een fiets of een auto (als fietsen voor u een bezwaar 
is) en eetlust. U krijgt een voorgerecht op het eerste adres, daarna gaat u voor het hoofd-
gerecht naar het volgende adres. Het nagerecht wordt voor iedereen in de kerk geser-
veerd. Meer informatie op pagina 17. 
 

Opgeven voor 25 mei bij Susan Cleveringa:  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl  
 of bij Bart-Jan Modderman Jansen 026-4822436 (’s avonds) 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 13 juni van 10.00-11.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij elkaar on-
der het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten en er 
is altijd een luisterend oor. 
 

Vervoer Toos Snijders  026-3332700 

Op adem komen 
Donderdag 22 juni van 10.00 – 13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Muziek, verhalen, gezelligheid en een goede maaltijd 
In verband met vakanties dit keer op de vierde donderdag van de maand. Kom genieten van 
muziek, gesprekken en gezelligheid. Na het programma gaan we samen aan tafel voor de 
lunch.  

 

Kosten: € 10,-  op de dag contant te betalen 
 

 Opgave bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 

mailto:vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl


 

 
 
 
 
  

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap  
Zaterdag 17 juni van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren elke derde za-
terdag van de maand een bijeenkomst. Er is ruimte voor stilte, gebed, zang en een gesprek 
over een tekst of gedicht.  
 

Na de viering is er tijd voor een kopje koffie en een eenvoudige lunch.  
 

Iedereen is van harte welkom. 

Zomermeditatie  
Zaterdag 24 juni van 10.00 – 13.30 uur in de kasteeltuin van Hemmen 

 
Een fijne en inspirerende locatie om te bezinnen en de zomer in te luiden. Het programma be-
staat uit verschillende aantrekkelijke werkvormen rondom een thema. We maken hierbij volop 
gebruik van de prachtig in bloei staande tuin en de ruimte van het park omzoomd door mooie, 
oude bomen die elk hun eigen verhaal lijken te vertellen. 
 
Meer informatie op pagina op pagina 17. 

Taizévesper  
Zondag 25 juni  van 16.30-17.30 uur in de Oude Kerk, Benedendorpseweg 136, Oosterbeek 

 
De Raad van Kerken organiseert deze zomer een aantal Taizé vespers in de Oude 
Kerk. Vanaf 16.30 uur speelt Arie Vonk al op het orgel spelen. 
 
De viering begint om 17.00 uur 
 
Iedereen is van harte welkom. 

Oecumenische middag 
Woensdag 28 juni van 15.00-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Iedere vierde woensdag van de maand komen wij bij elkaar in de koffiezaal van de kerk 
voor een interessant programma of een leuke activiteit. Deze middag komt Mariëtte ver-
tellen over de bloemetjes en bijtjes en doen we een quizje. 
 

Voor informatie en vervoer: 

Heleen Noordermeer:  06-22133837 Ineke Jansen:  06-17569907 

 

Open je hart voor… 
 
 
Op pagina 20 leest u hoe u uw hart kunt openen tijdens de Zomerweek! 



 

 
 
 
 

Activiteiten juli 
 
 
 
 
 

Repareercafé Doorwerth  
Zaterdag 1 juli van 13.00-15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth  
 

Waardeer het, repareer het 
Op deze zaterdag kunt u kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels of fiets laten repa-
reren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft aanwezig tijdens de reparatie en drinkt ge-
zellig een kop koffie of thee.  
 
Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom. 

 
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680 

 
In augustus en september is het Repareercafé gesloten. 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 11 juli van 10.00-11.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij elkaar 
onder het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten en 
er is altijd een luisterend oor. 
 
Vervoer Toos Snijders:  026-3332700 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap  
Zaterdag 15 juli van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 
Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren elke derde za-
terdag van de maand een bijeenkomst. Er is ruimte voor stilte, gebed, zang en een gesprek 
over een tekst of gedicht.  
 
Na de viering is er tijd voor een kopje koffie en een eenvoudige lunch.  
 
Iedereen is van harte welkom. 

Op adem komen 
Donderdag 20 juli van 10.00 – 13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Muziek, verhalen, gezelligheid en een goede maaltijd 
Kom genieten van muziek, gesprekken en gezelligheid. Na het programma gaan we samen aan 
tafel voor de lunch. 

 

Kosten: € 10,-  op de dag contant te betalen 
 
Opgave bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 



 

 
 
 

Activiteiten augustus  
 
 
 
 
 
 

Leesweek op de Boschhoeve 
Maandag 17 tot vrijdag 21 juli op de Boschhoeve in Wolfheze 
 

Dit jaar lezen we het boek ‘De achtste dag. Hoe Jezus je leven raakt’ van Jacob Wielink en Henk Rothuizen. 
 

In de ochtenden lezen we samen in de groep (maximaal 8 deelnemers) een hoofdstuk. Dan de-
len we de zelf meegebrachte lunch. ‘s Middags is er een verwerkingsprogramma voor wie wil. 
We gebruiken werkvormen als meditatie, kunst en beweging, zang en stilte.  
 

Meer informatie leest u op pagina 19. 
 

Begeleiding door Susan Cleveringa, Asseliena de Haan en ds. Martin de Jong 
 

Kosten € 15,- euro en € 19,95 voor het boek 
 

Informatie en opgave (voor 10 juli) bij Anne Krijger en Ina Roelofsen.  

Taizévesper  
Zondag 22 juli  van 16.30-17.30 uur in de Oude Kerk, Benedendorpseweg 136, Oosterbeek 

 
De Raad van Kerken organiseert deze zomer een aantal Taizé vespers in de Oude 
Kerk. Vanaf 16.30 uur speelt Arie Vonk al op het orgel spelen.  
 
De viering begint om 17.00 uur 
 
Iedereen is van harte welkom. 

Oecumenische middag 
Woensdag 26 juli van 15.00-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 
Iedere vierde woensdag van de maand komen wij bij elkaar in de koffiezaal van de kerk 
voor een interessant programma of een leuke activiteit.  
 

Voor informatie en vervoer: 
 

Heleen Noordermeer:  06-22133837 Ineke Jansen:  06-17569907 

 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 8 augustus van 10.00-11.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij elkaar 
onder het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten 
en er is altijd een luisterend oor. 

 

Vervoer Toos Snijders:  026-3332700 

Kijk verder op pagina 26 → 



 

 
  

Op adem komen 
Donderdag 17 augustus van 10.00 – 13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Muziek, verhalen, gezelligheid en een goede maaltijd 
Kom genieten van muziek, gesprekken en gezelligheid. Na het programma gaan we samen aan 
tafel voor de lunch. 

 

Kosten: € 10,-  op de dag contant te betalen 
 

Opgave bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap  
Zaterdag 19 augustus van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren elke derde za-
terdag van de maand een bijeenkomst. Deze viering is het begin van de zomerweek. 
 

Na de viering is er tijd voor een kopje koffie en een eenvoudige lunch.  
 

Iedereen is van harte welkom. 

Zomerweek  
Zaterdag 19 - zondag 27 augustus in en rond de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 
U vindt meer informatie in het programmaboekje dat u samen met dit Kerkblad ontvangt. 
 
 

De kaartverkoop begint op 1 juli. Meer informatie hierover op pagina 20. 

Oecumenische middag 
Woensdag 23 augustus van 15.00-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

 
Zomerweek 
Onze middag valt midden in de Zomerweek, daarom organiseren wij geen eigen activiteit. 
In het programma van de zomerweek kunt u zien wat er die mid(dag) te doen is.  
 
Op pagina 20 kunt u lezen hoe u zich kunt opgeven. 
 

Taizévesper  
Zondag 22 juli  van 16.30-17.30 uur in de Oude Kerk, Benedendorpseweg 136, Oosterbeek 

 
De Raad van Kerken organiseert deze zomer een aantal Taizé vespers in de Oude 
Kerk. Vanaf 16.30 uur speelt de organist al op het orgel spelen.  
 
De viering begint om 17.00 uur 
 
Iedereen is van harte welkom. 



  

 

 
Een terugblik 

Een terugblik naar de mooie vieringen in de Stille Week. 
De bloemstukken van Toos Snijders brachten het Lijdensverhaal prachtig in beeld. 

 

en 
 

Een vooruitblik 
Een vooruitblik naar twee hoogtepunten in de komende zomermaanden. 

Het begint met het Running Dinner en eindigt met de Zomerweek, waarin we volop met elkaar 
aan tafel kunnen gaan. 
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Contactadressen Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 

 

 

 

Overzicht bankrekeningen Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 

 

Juiste omschrijving 
Vermeld op uw overschrijving altijd dui-
delijk in de omschrijving voor welk doel 
of werkgroep u uw bijdrage overmaakt. 
Zo komt het geld altijd goed terecht. 
 
Bijvoorbeeld 
€ 10,- naar bankrekening 
NL85 RABO 037 37 11 395 Ten name 
van: Protestantse Gemeente Doorwerth-
Heveadorp  
 
Omschrijving: verjaardagfonds 

NL85 RABO 037 37 11 395 
Voor bijdragen tgv Kerkbalans, Kerkblad,  
solidariteitsbijdrage, verjaardagsfonds, etc. 

NL10 RABO 037 37 11 387 Voor aanschaf collectebonnen. 

Diaconie Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 

NL21 RABO 037 37 36 797 Voor bijdragen tgv Diaconie. 

Nummer Werkgroep Jeugd  

NL10 RABO 037 37 11 387 Onder vermelding: werkgroep Jeugd. 

Werkgroep ZWO Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 

NL37 RABO 037 37 36 800 Voor bijdragen tgv Werkgroep ZWO. 

Kerkgebouw 
Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth,   
026-3333979 keuze 2  
 

Verhuur  
 026-3333979 keuze 3 
 

Koster (groep)  
  beheerder@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

Website  
 www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

Facebook 
 www.facebook.com/ontmoetingskerkdoorwerth/ 
 

Redactie Ontmoetingskerk 

 redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
Voor alle kopij voor Kerkblad, Website en FB  
 

Webbeheerder  
Dhr. Gerard van der Kooij 
 webbeheer@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

De Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp is een ANBI gemeente 
Voor informatie over de fiscale voordelen hiervan kunt u contact opnemen met de Kerkrentmeesters: 

 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

ANBI RSIN/Fiscaal nummer kerk: 803442968 ANBI RSIN/Fiscaal nummer diaconie: 824127419 

Predikant 
Ds. Martin de Jong,   06-49840712,  
predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth  
 
Pastoraal spreekuur  
Telefonisch en digitaal woensdag 8.30-9.00 uur  
 06-49840712  
 predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 
Pastoraatstelefoon 
 026-3333979 keuze 1 (de hele dag bereikbaar) 

 
Kerkenraad 
Scriba mw. Hiske Huitema 
 scriba@ontmoetingskerk-doorwerth.nl   
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth  
 
College van Kerkrentmeesters  
Voorzitter dhr. Bert Veldhuis, 
 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth  
 
Diaconie  
Secretaris dhr. Henk Gerritsen,   
 diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth  
 
Kerkelijk Bureau is open op woensdag: 
21 juni, 19 juli en 16 augustus 2023 van 14.00-16.00 uur 
 kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl   
 026-3333979 keuze 4 (openingsuren) 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth 
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